
Liturgie voor de morgendienst op zondag 3 april 2022,
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09.30 uur Middagdienst: 14.30 uur
Ds. J.R. Bulten (voorbereiding H.A.) Ds. G. Huisman
Oppasdienst 
Janna Meijer
Gerlies Meijer
Hannah Koerts

Oppasdienst (0 t/m 3 jr.)
Judith Ester
Kora Davids

Mededelingen 
 Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, 

naar zr. E. van der Laan en worden weggebracht door Klasina Wubs.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
 Collecte voor de zending: Het is vandaag de eerste zondag van de maand. 

Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending.
 Verkoop collectebonnen: Maandag 4 april bent u weer in de gelegenheid 

om collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester is 
aanwezig van 18.30 uur tot 19.00 uur in zaal 1.

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is: “De Koning van de Joden aan het kruis” n.a.v. 
Johannes 19: 16b-27.

Mededelingen D.V.
 Zondag 10 april: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 

uur en om 16.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J.R. Bulten voor te 
gaan. Tijdens de morgendienst hopen wij als gemeente het Heilig 
Avondmaal te vieren. 

 HGJB avonden: In samenwerking met de Hervormde gemeente zullen er 
in maart en April drie avonden zijn voor (groot)ouders over 
geloofsgesprekken met je (klein)kinderen en jongeren. Vanuit de HGJB 
komt er een spreker en het beloven interessante avonden te worden. De 
laatste  avond staat gepland op maandag 11 april in ons gebouw. De 
avonden beginnen om 19.30 uur.

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 91: 1 en 2 (NB)
Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen:
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De HEER zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.



Stil gebed, votum en groet

Zingen: Gezang 182: 1 en 6
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer

Wetslezing

Zingen: Psalm 42: 1 en 5 (OB)
‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?

Gebed om opening van Gods Woord

Schriftlezing: Lukas 22: 1-13 (HSV)

Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

1 Het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij.
2 En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Hem om te 
brengen, want zij waren bevreesd voor het volk.
3 Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had, die bij het getal van de 
twaalf behoorde.
4 En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht 
hoe hij Hem aan hen zou overleveren.
5 En zij verblijdden zich en kwamen overeen hem geld te geven.
6 En hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om Hem, buiten de 
menigte om, aan hen over te leveren.
7 De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest 
slachten.
8 En Hij stuurde Petrus en Johannes eropuit en zei: Ga heen, maak voor ons het 
Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten.
9 Zij zeiden dan tegen Hem: Waar wilt U dat wij het gereedmaken?
10 En Hij zei tegen hen: Zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoetkomen 
die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat.
11 En u zult tegen de heer des huizes zeggen: De Meester zegt u: Waar is de eetzaal 
waar Ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal?



12 En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, die volledig is ingericht. Maak het daar 
gereed.
13 Zij nu gingen weg en vonden het zoals Hij hun gezegd had; en ze maakten het 
Pascha gereed.

Kindermoment

Kinderlied: Oke4Kids 14: 'Jezus, ik wil U bedanken'
Jezus, ik wil U bedanken,
voor wat U voor mij hebt gedaan.
Omdat U voor mij bent gestorven,
maar ook weer bent opgestaan

Refrein: Jezus, ik dank U,
U gaf uzelf voor mij.
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U.
Ik geef mijzelf aan U.

Kinderen 0-4 jr. mogen naar de oppas
Verkondiging

Zingen: Psalm 43: 3,4 en 5 (NB)
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mijn woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op ‘s Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

Lezen formulier Heilig Avondmaal

Zingen: Schriftberijming 7: 1, 2 en 4
De HEER zal op zijn berg een feest 
bereiden,
een maaltijd Hem ter eer, die Koning 
is;
Hij roept de volken tot zijn rijke dis;
Hij brengt hen samen die zijn naam 
belijden.

U werd geschopt en geslagen,
ze lachten en scholden U uit.
En zelfs door uw vrienden verlaten
hing U voor mij aan het kruis. (refr.)

Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Gods tafel is gedekt met vette spijzen
en overvloed van fonkelende wijn;
die wijn zal edel en belegen zijn,
elk zal de keur der heerlijkheden 
prijzen.



God zal de laatste vijand overwinnen;
verslonden is de macht van dood en 
graf.
De HERE zelf wist alle tranen af,
Hij doet de smaad weg van wie Hem 
beminnen.

Voorbede en dankzegging

Collecte 
(kinderen worden opgehaald)

Zingen: Opwekking 674 
Zie de stroom van Jezus′ liefde
overstelpend als een vloed.
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met zijn eigen kostbaar bloed.
Wie kan zwijgen van zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.
Want mijn rechter is mijn redder,
mijn verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
Jezus, mijn gerechtigheid!

Zegen

Aan het kruis werd Jezus′ offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde zijn barmhartigheid.
Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer,
Bracht ons vrede met de Vader,
schonk de wereld leven weer.

Wie kan zwijgen van zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen


