
Liturgie op zondagmorgen 10 juli 2022, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten  Ds. J.R. Bulten 

Schriftlezing:  
Mattheus 24: 1-14` 

Schriftlezing: 
2 Korinthe 13: 5-13 
HC Zondag 8  

Oppasdienst  
Mark Davids 
Aukje Kloosterhuis 
Sarah Cannegieter 

Oppasdienst (0 t/m 3) 
Kora Davids 
Jantine Bulten 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen van vandaag worden weggebracht door Jeanet 

Hillenga 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen 
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 

thema van vanmiddag is “Een Ethiopiër wil Jezus volgen” n.a.v. Handelingen 
8: 26-40 

▪ Startactiviteiten nieuwe seizoen: Om alvast in de agenda te noteren: de 
startzondag (11 sept. 2022) en daarna de startweek en daarbij ook het 
welkomstfeest op zaterdagavond 17 september.  

▪ Oproep oppasdienst: Er worden nieuwe oppassers gezocht. Ben/weet jij 
iemand die zou willen oppassen? Graag! Meld je even bij Karlein Westra, Kora 
Davids of Sebo Hillenga.  

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 17 juli: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale 
tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens de morgendienst hoopt ds. J.R. Bulten 
voor te gaan. In de middagdienst hoopt br. B. Koerts voor te gaan. 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 479: 1 en 2 (staand)
Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam.

Stil gebed (staand) 
Votum en groet  
 



Zingen: Psalm 98: 1 en 4 
Zingt een nieuw lied voor God den HERE, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 119: 2 en 6  
Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 
opdat wij die met ijver onderhouden. 
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 
 
O God, ik ben van harte zeer verblijd 
over de weg van uw getuigenissen. 
In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 
ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 
laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen. 
 
Gebed om de opening van Gods word 
 
Schriftlezing: Mattheus 24: 1 – 14 (HSV) 
 
Kindermoment 
 
Zingen: Hou je aan de regels 
Hou je aan de regels, 
anders maak je brokken. 
Hou je aan de regels, 
en kijk goed uit je doppen. 
Hou je aan de regels, 
anders gaat het fout. 
Hou je aan de regels, 
dat geldt voor jong en oud. 
 

De vader van m'n vriendje 
heeft een hele stoere bak. 
Met spoilers, brede bandjes, 
automaat en kanteldak. 
Hij reed laatst veel te hard 
en heeft de bocht toen niet gezien. 
Nu zit ‘ie met een schade 
van een “mielletje” of tien. 



Gisteren na schooltijd 
ging ik even naar de stad. 
En heb toen bij de speelgoedzaak 
een barbiepop gejat. 
Ik werd helaas betrapt 
en kreeg meteen proces verbaal. 
En stond toen met een rooie kop, 
vreselijk voor paal. 

Fikkie stoken vind ik echt 
het mooiste wat er is. 
Maar de laatste keer 
toen ging het wel een beetje mis. 
Het leek eerst zo onschuldig 
met alleen die oude krant. 
Maar nu is het schuurtje 
tot de grond toe afgebrand.

 
De bijbel is het boek 
van onze God 
die eeuwig leeft. 
En daarin kun je lezen 
dat ook Hij ons regels geeft. 

Als wij daaraan gehoorzaam zijn 
en doen wat Hij ons zegt. 
Dan komen we uiteindelijk 
toch nog goed terecht.

 
Tijdens het naspel mogen de kinderen van 0-4 jaar naar de oppas 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Opwekking 798 
Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met 
elkaar 
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons 
klaar 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 

Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar 
Maar kijk, wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd 
achterna 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 

 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 



Want Hij laat ons nooit alleen 
Hij laat ons nooit alleen 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 

Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 

 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
Voorbede en dankzegging 
 
Collecte 
 
Na de collecte worden de kinderen van de oppas gehaald 
 
Zingen: Weerklank 439: 1 en 3 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods rijk 
Zegen 


