
Liturgie voor de morgendienst op zondag 21 augustus 2022
 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09.30 uur Middagdienst: 14.30 uur
Ds. G. Huisman Ds. J.R. Bulten
Schriftlezing: 
Hebreeën 11: 8-16

Schriftlezing:
2 Korinthe 11: 30 - 12:10

Oppasdienst 
Gendia Hillenga
Elisabeth Raveling

Oppasdienst (0 t/m 3)
Geertje Smidt
Lianne Smidt

Mededelingen 
 Bloemengroet: De bloemen van vandaag gaan naar Tonnis Leeuwis en 

worden weggebracht door Trijnie Braam.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
 Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de 

maand. Bij het uitgaan van de kerk is er een collecte voor het onderhoud 
van de gebouwen.

 Kindernevendienst: Vanmiddag is er kindernevendienst. Na de 
schriftlezing kunnen de kinderen van 4 tot 10 jaar naar zaal 1 gaan.

 Oproep oppasdienst: Er worden nieuwe oppassers gezocht. Ben/weet jij 
iemand die zou willen oppassen? Graag! Meld je even bij Karlein Westra, 
Kora Davids of Sebo Hillenga. 

Mededelingen D.V.
 Zondag 28 augustus: Volgende week zondag beginnen de diensten op de 

normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens beide diensten hoopt ds. 
J.R. Bulten voor te gaan. Na de morgendienst zullen wij als gemeente 
gezamenlijk picknicken in het park. Tijdens de middagdienst is er weer 
zondagsschool.

Overzicht startweek en activiteiten:
Zondag 11 september: 

Startzondag, diensten om 10.00 uur en 14.00 uur. Tussen de 
diensten door zal er een lunch zijn. De jongeren brengen na de 
middagdienst bloemen rond naar iedereen vanaf 67 jaar.

Maandag 12 september: 
Spijkerbroekhangen van 18.30 uur – 20.30 uur.

Dinsdag 13 september: 
Introductie Bijbelonderwijs van 19.30 uur – 20.30 uur.

Donderdag 15 september: 
Bingoavond van 18.00 uur – 19.00 uur voor iedereen tot 16 jaar. 
Van 19.30 uur – 21.00 uur bingo voor iedereen ouder dan 16 jaar.



Vrijdag 16 september: 
Volleybaltoernooi in ‘De Spil’ vanaf 18.30 uur.

Zaterdag 17 september: 
Welkomstfeest fam. Bulten, opgeven via de lijsten in de hal.

Welkom en mededelingen

Zingen:   Opwekking 798
Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met 
elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons 
klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Refrein:
God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Opwekking 502
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde 
stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

Gebed

Wetslezing

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij 
elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd 
achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn 
gegaan, nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij 
mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los. (refr.)



Zingen: Opwekking 334
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus licht van de wereld vernieuw 
ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid 
bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw 
heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw 
vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de 
aard’ vervullen.
Spreek Heer Uw woord, dat het licht 
overwint.

Heer ‘k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw 
heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik 
horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
(refr.)

Staan wij oog in oog met U Heer
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons 
leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
(refr.)

Schriftlezing: Hebr. 11: 8-16 (HSV)
8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg 
te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan 
zonder te weten waar hij komen zou.
9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een 
vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen
waren van dezelfde belofte.
10 Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper 
en Bouwer is.
11 Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en 
een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft 
geacht Die het beloofd had.
12 Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, 
zovelen geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand 
van de zee, dat niet te tellen is.
13 Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften 
niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij 
hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.
14 Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken.
15 En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, 
zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren.
16 Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom 
schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor 
hen een stad gereedgemaakt.

Kindermoment



Zingen: 'Een toekomst vol van hoop'
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons 
beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Kinderen 0-4 jr. mogen naar de oppas

Verkondiging: 
'Houd vol'

  
Zingen: Opwekking 832
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van 
Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

Refrein:
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote
Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie 
er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste 
Heer. (refr.)

Voorbede en dankzegging

Inzameling van de gaven

Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,             
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.

U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.       

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt 
neer.
Naam boven alle namen, Hoogste 
Heer.

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je 
prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

Naam boven alle namen.
(refr.)



Na de collecte worden de kinderen van de oppas opgehaald

Zingen:   'Ga met God en Hij zal met je zijn'
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen


