
LITURGIE  
 

voor STARTZONDAG  
op zondag 11 september 2022 in de  

Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 
 

Morgendienst: 10.00 uur  Middagdienst: 14.00 uur 

Ds. J.R. Bulten Ds. J.R. Bulten 

Schriftlezing:  
1 Samuel 16: 1-13 (Bijbel in gewone taal) 

Schriftlezing: 
1 Samuel 18: 1-5 (HSV) 
Johannes 15: 12-17 (HSV) 

Oppasdienst  
Kora Davids 
Anka Koerts 
Sarah Cannegieter 

Oppasdienst (0 t/m 3) 
Mark Davids 
Elisabeth Raveling 

Mededelingen  
Bloemengroet: Vandaag brengt de jeugd bloemen rond bij iedereen vanaf 67 jaar. Bent 
u niet thuis vanmiddag? Laat dit dan even weten aan Dennis Westra (06-12089300) 
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede 
collecte is bestemd voor de jeugdraad 
Zondagsschool: Vanmiddag is weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema van 
vanmiddag is “Absalom pleegt een staatsgreep” n.a.v. 2 Samuel 15: 1 – 16: 14 

 
Mededelingen D.V. 
Zondag 18 september: Volgende week zondag hopen wij als gemeente samen het 
Heilig Avondmaal te vieren tijdens de morgendienst. Tijdens deze dienst hoopt ds. J.R. 
Bulten voor te gaan. Tijdens de middagdienst hoopt br. B. Koerts voor te gaan. Beide 
diensten beginnen op de normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur. 

 

Overzicht startweek en activiteiten: 
Maandag 12 september:  
Spijkerbroekhangen van 18.30 uur – 20.30 uur 
Dinsdag 13 september:  
Introductie Bijbelonderwijs van 19.30 uur – 20.30 uur 
Donderdag 15 september:  
Bingoavond van 18.00 uur – 19.00 uur Bingo voor iedereen tot 16 jaar. Van 19.30 uur – 
21.00 uur bingo voor iedereen ouder dan 16 jaar. 
Vrijdag 16 september:  
Volleybaltoernooi in ‘De Spil’ vanaf 18.30 uur.  
Zaterdag 17 september:  
Welkomstfeest fam. Bulten, opgeven via de lijsten in de hal 



 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Opw. 733 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
(Refrein 2x) 
 
slot: 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Stil gebed  
Onze Hulp en groet van God  
 
Zingen: U bent machtig, U bent groot: Opwekking Kids 170 
Refrein: 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
Machtiger dan een koning 
of een president. 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
U bent de allerbeste, 
U bent die U bent. 



U bent de God 
van hemel en aarde, 
de God van het heelal. 
De God die alles weet en ziet, 
ja, U bent overal. 
U bent mijn Vader in de hemel, 
ver weg en toch dichtbij, 
want door uw Heilige Geest 
woont U in mij. 
(Refrein) 
 
U bent de God 
van trouw en van liefde, 
de God die eeuwig leeft. 
De God die zelfs zijn eigen Zoon 
voor ons gegeven heeft. 
Dit goede nieuws wil ik vertellen, 
ver weg en ook dichtbij. 
En ook al valt dit soms niet mee, 
U bent bij mij! 
(Refrein) 
 
U bent de allerbeste, (3x) 
U bent die U bent. 
 
Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 119: 1 en 3 DNP 
Als je de weg van Gods geboden gaat, 
je voeten in het rechte spoor blijft zetten, 
naar Hem blijft zoeken en het kwade laat, 
vind je geluk dankzij zijn goede wetten. 
Een zegen is wat in uw regels staat; 
U vraagt van ons dat wij er steeds op letten. 
 
Bijzonder heilzaam is wat U ons zegt; 
het houdt je zuiver in je jonge jaren. 
Laat mij niet dwalen, U zoek ik oprecht. 
Ik blijf uw woord diep in mijn hart bewaren; 
ik wil niet ongehoorzaam zijn en slecht. 
HEER die ik eer, wil mij uw wet verklaren. 
 
Gebed  
      
Schriftlezing: 1 Samuel 16: 1-13 (Bijbel in Gewone Taal)  



Zingen: Ben je groot of ben je klein, KOW 18  
Ben je groot of ben je klein 
of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun 
of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 
 
 
 

Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou. 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 

 
De jongste kinderen mogen naar de oppas 
 
Verkondiging:  God kijkt naar je hart!  
 
Zingen: God kent jou, vanaf het begin, Opwekking kids 77 
God kent jou 
vanaf het begin. 
Helemaal van buiten 
en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet. 
 

God kent jou 
vanaf het begin. 
Helemaal van buiten 
en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet. 

En weet je wat zo mooi is; 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn, 
want Hij houdt van jou 
(ja, Hij houdt van jou) 
Ja, Hij houdt van jou en mij. 
 
Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij, Opw 518 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 



en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag. 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 
Dankgebed   
 
Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald)  
 
Zingen: God van licht, Opwekking 807 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 



 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
(Refrein) 
 
Bridge: 
U schijnt feller         ) 
dan de sterren.         ) 4x 
Heer, U leidt ons door de storm.   ) 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
(Refrein) 
 
Zegen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


