
LITURGIE  
  

op zondag 9 oktober 2022 in de  
Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten Ds. J.R. Bulten 

Schriftlezing:  
1 Samuël 24 

Schriftlezing: 
Mattheus 1: 18-21 
Johannes 14: 3-6 
Handelingen 4: 8-12 
HC Zondag 11 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar 

Jan de Wit en worden weggebracht door Mark Davids. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Radio Westerwolde: Vanmorgen wordt de dienst opgenomen door radio 

Westerwolde. 
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema 

van vanmiddag is “Zoeken naar een verloren schaap en een munt” n.a.v. 
Lucas 15: 1-10 

▪ King’s Kids Pekela: Op 17, 18 en 19 oktober zal er in ‘De Kiepe’ weer King’s 
Kids georganiseerd worden. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom. 
Meld je snel aan via www.kingskidspekela.nl/aanmelden, financieel 
ondersteunen? Dat kan kijk snel op www.kingskidspekela.nl/steunen.   
 

Mededelingen D.V. 
▪   Zondag 16 oktober: Volgende week zondag beginnen de diensten op de 

normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur) De morgendienst zal een leesdienst 
zijn. Tijdens de middagdienst hoopt ds. A.J. van Zuijlenkom voorgaan. 

http://www.kingskidspekela.nl/aanmelden
http://www.kingskidspekela.nl/steunen


 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 326: 1, 5 (Een rijke schat van wijsheid) 
Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 

O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 27: 1 en 7 (NB) 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de HEER die mij behouden zal! 
 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den HEER en houd u onversaagd. 
 
Wetslezing: Rom. 12: 9 – 13: 2 
 
Zingen: Joh. de Heer 149 Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart. Dat bewijst Gij ook nu. 
 



Refrein: 
Groot is Uw trouw, o Heer; 
groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt, 
kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst, 
nu geeft Gij 't leven der eeuwigheid. 
 
Refrein 
 
Gebed om opening van Gods Woord 
 
Schriftlezing: 1 Samuel 24 (HSV)  
 
Zingen: Psalm 56: 1 en 3 (DNP) 
Mijn God, de vijand drijft me in het nauw. 
Hij is naar mij op jacht voor dag en dauw. 
Totdat de avond valt is hij in touw 
om tegen mij te strijden. 
Wanneer ik bang ben, komt U tussenbeide. 
Ik prijs uw woord, God, U zult mij bevrijden. 
Geen mens kan mij nog langer laten lijden, 
God, als ik U vertrouw. 
 
U kent mijn zwerftocht door het hele land. 
U doet, wanneer verdriet mij overmant, 
mijn tranen in uw kruik – met eigen hand 
hebt U ze opgeschreven. 
Toen ik U riep, hebt U gehoor gegeven. 
De vijand vluchtte, U hebt hem verdreven. 
Dit weet ik: U geeft ruimte om te leven. 
God, U staat aan mijn kant. 
 
Kindermoment  
 
Kinderlied: Oke4kids 3: Dank U wel voor de sterren en de maan 
Dank U wel voor de sterren en de maan 
dank U wel voor het groeien van het graan 
dank U wel voor de dieren in de wei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 



Dank U wel voor de bloemen in het gras 
dank U wel voor de vissen in de plas 
dank U wel voor de bossen en de hei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Dank U wel voor de wolken en de wind 
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind 
dank U wel want U bent zo heel dichtbij 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging  
 
Zingen: Gezang 390: 1, 3 (‘k Wil U, o God, mijn dank betalen)  
'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avondlied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 
Gij woudt mij met uw gunst omringen, 
meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij, milde bron van zegeningen: 
zulk een ontfermer waart Gij mij. 
 
Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 
al wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
hij feilt niet, die uw heil verwacht. 
Eens aan de avond van mijn leven 
breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elke dag, mij hier gegeven, 
U hoger, reiner loflied toe. 
 
Voorbede en dankzegging  
 
Collecte (de kinderen van de oppas worden opgehaald) 
 
Zingen: Ps. 43: 3 en 4 (OB) 
Zend HEER', Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 



Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
Mij eindeloos verheugt. 
 
Zegen  

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


