Liturgie voor de middagdienst
zondag 20 maart 2022

Voorganger: Ds. S. Bulten
m.m.v. ‘Lifesong’ en enkele jongeren

Middagdienst: 14.30 uur

Ds. J.R. Bulten
m.m.v. “Lifesong” en jongeren

Oppasdienst (0 t/m 3)
Elisabeth Raveling
Mark Davids

Mededelingen

Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar
H.J. Geertsema en worden weggebracht door Eppo en Ineke Hulzebos
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.

Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het
thema van vanmiddag is “Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoor” n.a.v.
Johannes 18: 12-27

Mededelingen D.V.

Zondag 27 maart: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur
en om 16.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt br. Bram Koerts voor te
gaan. Tijdens de middagdienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan. Het is dan
ook de laatste zondag van de maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een
collecte voor het onderhoud van de gebouwen zijn

HGIJB avonden: In samenwerking met de Hervormde gemeente zullen er in
maart en April drie avonden zijn voor (groot)ouders over geloofsgesprekken
met je (klein)kinderen en jongeren. Vanuit de HGJB komt er een spreker en
het beloven interessante avonden te worden. De laatste 2 avonden staan
gepland op, dinsdag 29 maart en maandag 11 april in ons gebouw. De
avonden beginnen om 19.30 uur.




Welkom en mededelingen

Zingen: Koning tot in eeuwigheid (staande)

In het duister waar wij wachtten
Zonder hoop, zonder licht
Kwam U hier om ons te redden
Niets dan liefde in uw blik

Prijs de Vader
Prijs de Zoon
Prijs de Geest
die in ons woont

Om verlorenen te vinden

Om uw koninkrijk op aard

Om de schepping te verlossen
Werd het kruis U niet bespaard

Prijs de Vader
Prijs de Zoon
Prijs de Geest
die in ons woont

Prijs de Vader
Prijs de Zoon
Prijs de Geest
die in ons woont

Stil gebed, Votum en Groet (Staande)

Zingen: Opwekking 807

In mijn twijfels, mijn verdriet,

in mijn falen ontbreekt U niet.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker

Om de wetten, te vervullen

Kwam Gods Woord toen tot een maagd
Van een troon vol grootse glorie

Naar een kribbe hier op aard

God van glorie
Majesteit
Prijs de Koning tot in eeuwigheid

En ook zelfs in al uw lijden
Keek U naar de eeuwigheid
Wetend, dit is onze redding
Jezus, U heeft ons bevrijd

God van glorie
Majesteit
Prijs de Koning tot in eeuwigheid

God van glorie

Majesteit

Prijs de Koning tot in eeuwigheid
Prijs de Koning tot in eeuwigheid

In mijn onrust neemt U mijn hand;

in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.



Storm en golven vrees ik niet.

In de morgen zing ik mijn lied.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
(Refrein)

Bridge 4x:

U schijnt feller

dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.
(Refrein)

Gebed
We lezen uit Genesis 1 vers 1 en Openbaring 21 vers 1 tot en met 5

Zingen: Psalm 73 vers 7 (DNP) en vers 9 (NB)
Wie heb ik in het hier en nu

en in de hemel buiten U?

Geen ander kan mij vreugde geven;

U bent de liefde van mijn leven.

Al zou mijn lichaam ook vergaan,

U bent de rots van mijn bestaan.

U biedt mij troost en veiligheid;

U bent mijn God, nu en altijd.

Nu blijf ik bij U voor altijd,

God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.

Gij neemt mij bij de rechterhand,

Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt

en eenmaal kroont met heerlijkheid.

De preek: ‘De Hemel’



Zingen: Opwekking 818

Eenmaal maakt U alles weer nieuw,
Jezus.

Eenmaal heelt U iedere wond,

heel de oude wereld verdwijnt;

de pijn voorbij.

Refrein:
Op die dag, in de hemel,

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,

alle zorg en wanhoop verdwijnt;

de angst voorbij.

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,

dan zijn wij bij Jezus
en klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw,

op die dag.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw.

Ja, U maakt ons anders en nieuw.

U maakt ons anders en nieuw

op die dag.

(Refrein)

Zingen: Toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog,
Biddend om een nieuwe morgen,
Om een toekomst vol van hoop.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

Leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht.
(refrein)

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,

dan zien we uw macht en uw pracht,
op die dag.

(Refrein 2x)

Ook al zijn er duizend vragen,
Al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.



U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht.
(refrein)

Dankgebed

Collecte

Kinderen komen terug van de zondagsschool

Kindermoment en kinderlied
Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 764

U zult altijd voor ons strijden;

U hebt steeds uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,

U, mijn helper en beschermer,

U, mijn redder en mijn vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Refrein:

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.

Waar uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor uw troon.

Waar U bent, verstilt de onrust,

want U draagt de zegekroon.

Vul dit huis nu met uw glorie,

vul ons hart met heilig vuur.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.

U zult altijd voor ons pleiten;

U zocht door tot U ons vond.

En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.

U bent Jezus, de Messias,

(4x)

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;

U overwon, U overwon!

Zegen

die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
(Refrein)

Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.
(Refrein)



