
Liturgie op zondagmiddag 28 augustus 2022, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
 
Mededelingen en welkom 
 
Zingen: Opwekking 407  
O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie 
die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, 
het rollen van de donder, 
heel dit heelal, 
dat vol is van uw kracht. 
(refrein) 

Als ik bedenk, 
hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood 
gegaan is als een Lam. 
Sta ik verbaasd, 
dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis 
mijn zonde op zich nam. 
(refrein) 

  
Refrein: 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
  

Als Christus komt 
met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, 
hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding 
voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: 
o Heer, hoe groot zijt Gij! 
(refrein) 

Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 103: 5 en 6 NB  
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
De mens is aan het sterven prijs gegeven, 
gelijk het gras kortstondig is zijn leven, 
en als een bloem die naar de zon zich keert, 
maar die ten prooi valt aan de barre winden, 
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. 
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. 
 
Gebed 
 



Schriftlezing: Psalm 8 (HSV) en HC Zondag 9  
 
Zingen: Psalm 8: 1, 3, 4, 6 NB  
HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 
Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 
 
Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
Gij doet hem heersen over zee en land, 
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 
 
HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 
 
Verkondiging: De almachtige God is ook mijn Vader! 
 
Zingen: Opwekking 671  
U schiep zon en maan en sterrenpracht, 
Vader, U bent het geheim van het leven; 
alles toont uw macht. 
  

U bent alles wat mijn hart verlangt, 
U bezielt mij, Heer,  
U houdt heel mijn leven 
veilig in uw sterke hand. 

  
Refrein (2x):  
Lof, aanbidding, alle dank in mij 
stroomt over uit mijn hart; 
U maakt mij blij. 
Van uw liefde zal ik blijven zingen; 
ik prijs uw naam. 
  
U geeft regen, zon en overvloed, 
Vader, U bent het geheim van het leven  
dat U bloeien doet. 
  
 

U doorgrondt mij en U houdt van mij, 
wat een wonder, Heer, U bent  
heilig, hoogverheven, 
maar ook heel dichtbij. 
(refrein 2x) 

  
Heilig is de Heer almachtig. 
Waardig, waardig is zijn naam. 
Heilig is de Heer almachtig. 

Waardig, waardig is zijn naam. 
(refrein 2x) 



Dankgebed 
 
Collecte  
 
Zingen: Gezang 434: 3, 4, 5  
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Kinderen terug van zondagsschool (tijdens naspel) 
 
Zingen kinderlied: Evangelische Liedbundel 262 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 
Geloofsbelijdenis 
Zingen: Joh. de Heer 89  
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van Uw heerlijkheid. 
  
Heer. onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons Uw heerlijkheid en luister schenkt? 
  
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 



U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 
  
Daarom zal, Heer. ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam! 
 
Zegen 
 


