Liturgie voor de dienst op zondagmiddag 18 september 2022,
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 595: Licht van de wereld (staande)

Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt, dat ik U wil kennen

Heer,
bij U wil zijn elk moment.
(refrein)

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,

U wil ik aanbidden,

U wil ik erkennen als mijn Heer.

En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
(refrein 2x)

Stil gebed, Votum en Groet (staande)

Tienerkoor

Gebed om de Leiding van de Heilige Geest

Zingen: Opwekking 124
Ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd,

de huld'is U gewijd.

In 't laatste uur

zal 'k zegevierend ingaan

Hemelse Heer,

U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind

naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af.
(refrein)

Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Gelovend ga ik,

eigen zwakheid voelend.

En telkens meer

moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied

van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied

van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

in rust met U

die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur

zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U

die mij hebt voortgeleid.



Schriftlezing: 2 Samuél 18: 19-32

Zingen: Psalm 68 (Psalm Project)
Loof God de Heer met diep ontzag
Hij overlaadt ons dag aan dag

Met al zijn gunstbewijzen

Met al zijn gunstbewijzen

Die God is ons een God van heil

Hij schenkt uit goedheid zonder peil
Ons eeuwig zalig leven

Hij kan en wil en zal in nood

Zelfs bij het na’dren van de dood
Volkomen uitkomst geven
Volkomen uitkomst geven

Verkondiging

Zingen: Opwekking 849: Goedheid van God

Ik hou van U.

Uw genade blijft me dragen;

dag aan dag, in de palm van uw hand.
Van de morgen tot de avond,

als ik weer slapen ga,

zing ik steeds van de goedheid van God.
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

zing ik steeds van de goedheid van God

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Heel mijn hart en ziel

leg ik voor U neer.

Ik geef U alles, Heer!

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

zing ik steeds van de goedheid van God

Die God is onze zaligheid

Wie zou die hoogste majesteit
Dan niet met eerbied prijzen
Dan niet met eerbied prijzen

Die God is ons een God van heil

Hij schenkt uit goedheid zonder peil
Die God is ons een God van heil

Hij schenkt uit goedheid zonder peil
Ons eeuwig zalig leven

Hij kan en wil en zal in nood

Zelfs bij het na’dren van de dood
Volkomen uitkomst geven
Volkomen uitkomst geven

Uw zachte stem

leidde mij door al mijn dalen.

U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.
Heer ik ken U als een Vader.

Ik ken U als een vriend.

Ik leef met U, in de goedheid van God.
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

zing ik steeds van de goedheid van God

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Heel mijn hart en ziel

leg ik voor U neer.

Ik geef U alles, Heer!

Uw goedheid is altijd bij mij,
is dag en nacht bij mij.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,

zing ik steeds van de goedheid van God
Ja, ik zing van de goedheid van God.



Gebeden en Voorbede

Inzameling van gaven

Kinderen komen terug uit de zondagsschool

Zingen kinderlied: Van A tot Z

A van almachtig,

B van Bevrijder,

Cis van Christus, Gezalfde van God.

D is van Dienaar,

E is van eeuwig,

F van Formeerder, Hij schiep het heelal.

Refrein:

Van A tot Z bent U de hoogste Heer.
Alfa, Omega en zoveel meer.
Oneindig groot is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij!

M van Messias,

N is van ned'rig,

O is van opstanding,

P van Profeet.

Qvan I.Q.: onze God is de slimste.
Ris van rots

en Sis van schild.

(refrein)

Van A tot Z bent U de hoogste Heer.
Alfa, Omega en zoveel meer.
Oneindig groot is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij!

Van A tot Z bent U de hoogste Heer.
Alfa, Omega en zoveel meer.
Oneindig groot is ook uw heerschappij
U bent het einde...

U bent het einde...

U bent het einde voor mij!

G van gekruisigd,

H is van hoeksteen,

| van Immanuél, God is met ons.

Jis van Jezus,

K'is van Koning,

L van zijn liefde, die Hij aan mij toont.

T is van toevlucht, een veilige haven,
U van uniek,

Verlosser is V.

W is de weg,

X voor extra bijzonder.

1) voor ijzersterk,

Z van Zoon van God.

(refrein)



Zingen: Psalm 121 (Psalm Project)

Ik sla mijn ogen op en zie,

de hoge bergen aan.

Ik sla mijn ogen op en zie,

de hoge bergen aan.

Waar komt mijn hulp vandaan,
waar komt mijn hulp vandaan?

Mijn hulp is van de Here,
die alles heeft geschapen.
Mijn hulp is van de Here,
die alles heeft geschapen.
Mijn hulp is van de Here,

De Heer ziet heel je leven aan,
iedere dag en nacht.

De Heer ziet heel je leven aan,
iedere dag en nacht.

Houdt Hij voor jou de wacht,
houdt Hij voor jou de wacht.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 665: Tot aan die dag

Ooit komt er een dag

dat de hemel openbreekt

en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag

dat U terugkomt op een wolk
en dat U kijkt met ogen,
stralend als de zon.

Refrein:

Tot aan die dag

wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U

en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag

Ooit zal het zo zijn,

dat we leven in een stad,

waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn,

als we komen in die stad,

dat de Vader onze tranen wist.
(refrein)

Zegen

Mijn wank’le voeten zet Hij vast,
als ik geen uitkomst zie.

Mijn wank’le voeten zet Hij vast,
als ik geen uitkomst zie.

Waar komt mijn hulp vandaan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Waar komt mijn hulp vandaan,
waar komt mijn hulp vandaan?

die alles heeft geschapen.
Mijn hulp is van de Here,

die alles heeft geschapen,
die alles heeft geschapen,
die alles heeft geschapen.

Waar komt mijn hulp vandaan,
mijn hulp is van de Heer.
Waar komt mijn hulp vandaan,
mijn hulp is van de Heer.

Ooit zal het zo zijn,

dat we leven in een stad,

waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn,

als we komen in die stad,

dat de Vader onze tranen wist.
(refrein)

wil ik horen wat U zegt

en uw woorden tot mij nemen,
als een kostbaar geschenk.

Tot aan die dag!

Ik verlang zo naar de dag

dat ik neerkniel aan uw voeten

en ik U mag herkennen aan uw stem.
Als we samen hand in hand

het hemels paradijs betreden,

zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.
(refrein 2x)



