
Liturgie voor de dienst op zondagmiddag 2 oktober 2022, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

 

 Middagdienst: 14.30 uur 

Br. B. Koerts 

Schriftlezing: 
Handelingen 6: 1-7 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar 

Bert Haaijer en worden weggebracht door Klasina Wubs. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Collecte voor de zending: Vandaag is het de eerste zondag van de maand. Bij 

het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending. 
▪ Verkoop collectebonnen: Maandagavond zit de penningmeester weer voor u 

klaar van 18.30 uur tot 19.00. U bent dan in de gelegenheid om 
collectebonnen aan te schaffen. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema 
van vanmiddag is “Uitnodiging voor het feestmaal” n.a.v. Lucas 14: 15-24 

▪ King’s Kids Pekela: Op 17, 18 en 19 oktober zal er in ‘De Kiepe’ weer King’s 
Kids georganiseerd worden. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom. 
Meld je snel aan via www.kingskidspekela.nl/aanmelden, financieel 
ondersteunen? Dat kan kijk snel op www.kingskidspekela.nl/steunen.   
 

Mededelingen D.V. 
▪   Zondag 9 oktober: Volgende week zondag, Israëlzondag, beginnen de 

diensten op de normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur) Tijdens beide diensten 
hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan. 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den HEER uw God. 
 

Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

Moment van stil gebed 
Woord van afhankelijkheid en verwachting 
Groet namens God 
 

http://www.kingskidspekela.nl/aanmelden
http://www.kingskidspekela.nl/steunen


Zingen: Opwekking 281 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Handelingen 6: 1-7 
 
Zingen: Pslam 146: 4 e 5  
Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft den gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 
 

Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in 't verderf. 
Eeuwig Koning is de HEER! 
Sion, zing uw God ter eer! 

Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 68: 2 en 9  
God kijkt vanuit zijn heiligdom 
als vader naar de wezen om; 
de weduwen behoedt Hij. 
Wie zich verlaten voelt en zwak 
geeft Hij ruimhartig onderdak; 
de hongerige voedt Hij. 
Wie niet meer weet wat vrijheid is 
haalt Hij uit de gevangenis, 
van elke straf ontheven. 
Maar mensen die opstandig zijn 
lijden gebrek in de woestijn, 
waar niets kan overleven. 

Zing, koninkrijken, zing voor Hem, 
voor God de Heer, met hart en stem; 
erken Hem, alle volken. 
Hij trekt zijn koninklijke spoor 
de hoge hemelsferen door, 
ver boven lucht en wolken. 
De Heer verheft zijn stem met kracht. 
Zijn majesteit en grote macht 
gaan elk verstand te boven. 
Vanuit zijn heiligdom staat Hij 
zijn Israël vol liefde bij. 
Laat iedereen Hem loven!

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven (de kinderen worden van de oppas en zondagsschool 
gehaald) 
 



Zingen: Kinderlied: Sta eens even op 
Sta ’s even op  
als je Jezus liefhebt. 
Sta ’s even op  
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken,  
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
  

Geef elkaar de hand  
als je Jezus liefhebt. 
Geef elkaar de hand  
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken,  
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 

Draai ’s even rond  
als je Jezus liefhebt. 
Draai ’s even rond  
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken,  
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 

Spring ’s in de lucht  
als je Jezus liefhebt. 
Spring ’s in de lucht  
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken,  
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 

Ga ’s even zitten  
als je Jezus liefhebt. 
Ga ’s even zitten  
als je van Hem houdt. 

Laat eens merken,  
laat eens merken 
dat je van Hem houdt.

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Gezang 303: 1 en 2 
De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 

Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 

Zegen 


