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Welkom

Zingen: Psalm 139: 1, 14 (OB)

Niets is, o Oppermajesteit,

Bedekt voor Uw alwetendheid;

Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daan;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad', of wil betrachten,

Gij kent van verre mijn gedachten.

Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER;
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m' en zie of mijn gemoed

lets kwaads, iets onbehoorlijks voed',

En doe mij toch met vaste schreden

Den weg ter zaligheid betreden.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Opw. 575 Jezus alleen, ik bouw op Hem
Jezus alleen, ik bouw op Hem.

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.

Door stormen heen hoor ik zijn stem,

dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

En door zijn offer werd ik vrij,

Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!



Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.

Van eerste stap tot aan de dood

leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

Gebed

Schriftlezing: Mattheiis 1: 18-21, Johannes 14: 3-6 en Handelingen 4: 8-12 (HSV)
en HC Zondag 11

Zingen: Enige Gezangen 2 (Lofzang van Maria): 1, 3 Mijn ziel verheft Gods eer
Mijn ziel verheft Gods eer:

mijn geest mag blij de Heer

mijn Zaligmaker noemen,

Die in haar lage staat

Zijn dienstmaagd niet versmaadt,

maar van Zijn gunst doet roemen.

Hoe heilig is Zijn naam!

Laat volk bij volk te zadam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid

voor die Hem vreest bereidt
door al de nageslachten.

Verkondiging

Zingen: Liedboek 446: 1, 2, 3, 4, 7 (O Jezus hoe vertrouwd en goed)
O Jezus, hoe vertrouwd en goed

klinkt mij uw naam in 't oor,

uw naam die mij geloven doet:

Gij gaat mij reddend voor;

uw naam die onze wonden heelt



en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,

mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

al wat ik doe, al wat ik wil,

het is te zwak, te koud,

maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.

O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,

als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

Dankgebed
Collecte

Zingen: Joh. de Heer 303: 1, 3 Jezus leven van mijn leven
Jezus, leven van mijn leven,

Jezus, dood van mijne dood,

Gij hebt U voor mij gegeven,

zelf U off'rend voor mijn nood,

opdat ik niet redd'loos sterven,

maar Uw heerlijkheid zou erven;

Voor dit heil, aan mij geschied,

prijz' U eeuwiglijk mijn lied.

Heer, verzoener mijner zonden,
Heiland, die mij hebt gezocht,
die mijn boeien hebt ontbonden,
hebt voor God mij vrij gekocht.
Ik, onrein, in schuld verloren,
ben in U opnieuw geboren.

Voor dit heil, aan mij geschied,
Prijz' U eeuwiglijk mijn lied.

Kinderen terug van zondagsschool (tijdens naspel)



Zingen kinderlied: Ja is ja, nee is nee (piano)
Refrein:

Jaisja, neeis nee.

Beloofd is beloofd:

Jezus wil je helpen

als jij in Hem gelooft.

Hij is een God van liefde,
Hij houdt heel veel van jou.
Hij zal je nooit verlaten
want Hij is altijd trouw.

(Refrein)

Ook wij moeten dit leren

om altijd trouw te zijn,

en doen wat wij beloven;
dat geldt voor groot en klein.

(Refrein)
Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 68: 10 (OB)

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood,

Zelfs bij het naadren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen



