Liturgie voor zondagmiddag 30 oktober 2022,
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Middagdienst: 14.30 uur

Ds. G. Huisman

Schriftlezing:
Mattheus 6: 5-8
Lucas 11: 5-13

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Wij zingen Opwekking 167: 1 en 3 (wij staan)

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Wij worden stil (wij staan)

Wij belijden onze afhankelijkheid (wij staan)

God groet ons (wij staan)

Wij zingen psalm 81: 1, 8 en 9 NB

Jubelt God ter eer,

Hij is onze sterkte!
Juicht voor Isrels Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.

Open wijd uw mond.

Wij bidden

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Ik ben HIJ DIE IS:

God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis

van de slavernij
maakte Ik u vrij:

hebt gij nog te vrezen?

Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.

God spreekt Matteus 6:5-8 en Lucas 11: 5-13 (HSV)




Wij zingen Opwekking 40 canon (naar zondagsschool)
Zoekt eerst het koninkrijk van God

en zijn gerechtigheid,

en dit alles krijgt u bovendien.

Hallelu, halleluja.

Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord

dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

(refrein)

Bidt en u zal gegeven zijn,

zoekt en gij zult het zien,

klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

(refrein)

HC Catechismus vraag 116

Waarom hebben christenen het gebed nodig?

Omdat het gebed het belangrijkste deel is van de dankbaarheid die God van ons eist,
en omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die Hem met
hartelijk verlangen zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

Gewone Catechismus vraag 34.35 en 36

Vraag 34: waar en wanneer bid je?

In de samenkomst met andere christenen, in de stilte of in de drukte van het dagelijks
leven. Jezus heeft gezegd, dat wanneer oprecht en in de verwachting van de Heilige
Geest gebeden wordt, God onze gebeden verhoort.

Vraag 35: Is bidden makkelijk, of juist moeilijk?

Bidden is hard werken, een voortdurende oefening om dwars door alle drukte heen
stil te worden voor God. We hebben elkaar nodig om samen Onze Vader te zeggen.
Door de Geest van Christus wordt dit ons zo eigen als onze ademhaling. Zo is dat
harde werk toch eenvoudig en bijna kinderspel.

Vraag 36: Welke woorden gebruik je als je bidt?

Ik mag in mijn eigen woorden tegen God zeggen wat in mijn hart leeft. Door samen
met anderen te bidden, krijg ik nieuwe woorden om mij te oefenen in bidden. In de
Psalmen ontvang ik de gebeden van Israel. En Jezus Christus heeft zijn Kerk het
Onzevader gegeven als voorbeeldgebed.

Preek: Draadloze communicatie



Wij zingen LvdK 427: 1.2 en 8

Beveel gerust uw wegen,

al wat u 't harte deert,

der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden

waarlangs uw voet kan gaan.

Hoor onze smeekgebeden;
Heer, red uit alle nood!
Sterk onze wankle schreden
en leer ons tot de dood

Wij danken en bidden

De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal slagen wat gij doet.

Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn

laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.

vertrouwen op uw zegen
en vaderlijk beleid,

dan voeren onze wegen
naar 't rijk der heerlijkheid.

Wij zingen amen met Opwekking 436 Onze Vader in de hemel

(2x)
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.

Laat uw koninkrijk spoedig komen.

Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel,
zo ook hier op aard".

Refrein:

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Onze Vader in de hemel,
geef ons daaglijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij dat doen.

Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

(refrein)

En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.

(refrein)

Slot:
Amen. Amen.



Wij geven geld ( kinderen uit oppas en zondagsschool)

Kinderlied Jezus is de goede Herder
Refrein:

Jezus is de Goede Herder.

Jezus, Hij is overal.

Jezus is de Goede Herder.

Brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen

en je bang in 't donker bent.

Denk dan een aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.
(refrein)

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet.

Denk dan an de Goede Herder,
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.
(refrein)

Wij belijden (wij staan)

Wij zingen Liedboek 399: 3 en 6 (wij staan)

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!

Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,

geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!

Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:

zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

God zegent ons (wij staan)

Orgelspel



