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‘Ik kan niet wachten’ 

 
 
 



 
Opening  
 
Gebed  
 
Zingen: Ga je mee naar de koning  
Ga je mee naar de Koning  
Ga je mee naar de Koning 
Mee naar de Koning Naar de heerser van ’t heelal 
 Ga je mee naar de Koning  
Mee naar de Koning  
Ga je mee naar hem die was en is en komen zal? Ga je mee (2x) 
 
Schijn met uw licht in mijn hart, o Vader  
Schijn met uw licht in mijn hart (2x) 
 
Kerstverhaal - Deel 1 
 
Zingen: Er is een kindeke geboren op aard 
Er is een kindeke geboren op aard' 
Er is een kindeke geboren op aard' 
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
Er is een kindeke geboren in ‘t strooi 
Er is een kindeke geboren in ‘t strooi 
‘t Lag in een kribje gedekt met wat hooi 
‘t Lag in een kribje gedekt met wat hooi 

‘t Kwam op de aarde voor ons allegaar 
‘t Kwam op de aarde voor ons allegaar 
En ‘t Wenst ons allen een zalig nieuwjaar 
En ‘t Wenst ons allen een zalig nieuwjaar 
Er is een kindeke geboren op aard' 
Er is een kindeke geboren op aard' 
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal 

 
Afsluiting adventsproject 
 
Zingen: Projectlied  
In wereld, soms zo duister,  
Wordt al eeuwenlang gewacht.  
Op een nieuwe morgen luister,  
Hoor je t'lied al door de nacht?  
God belooft een nieuwe wereld,  
Al ons wachten wordt beloond.  
Hij zal wonen bij de mensen  
Komt als kind in onze nacht.  

Gloria Gloria  
God zal wonen bij de mensen  
Komt als kind in onze nacht.  
Gloria Gloria  
God zal wonen bij de mensen  
Komt als kind in onze nacht. 

 
Het is Kerst, wij vieren samen, 
Jezus komt bij ons op aard’. 
Alle volken roepen ‘amen’! 
Jezus is het wachten waard. 

Wij begroeten Hem als koning, 
Ook al komt Hij zonder pracht. 
Onze wereld wordt Gods woning, 
Kijk, zijn ster verlicht de nacht 

 
Pauze 
 



Kerstverhaal - Deel 2 
 
Zingen: Eer zij God in onze dagen 
Ere zij God in onze dagen, 
ere zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 

Ere zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Ere zij God die op de aarde, 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
in excelsis Deo. 

Kerstverhaal – Deel 3 
 
Luisterlied: Laat het kerst zijn (meezingen mag!) 
Laat het Kerst zijn 
Laat het feest zijn 
Jezus kwam voor jou en mij 
Laat het Kerst zijn 
Laat het feest zijn 
Voor iedereen van groot tot klein 
Zo lang de kerstboom staat 
Weet dan dat het gaat 

Niet om sneeuw of sfeer 
Maar om zoveel meer 
Jezus kwam dichtbij 
Als een kind zo klein 
Hij bracht kerstfeest in ons hart, 
Dus laat het Kerst zijn! 
Dus laat het Kerst zijn! 

 
Het is zover, de kaarsjes branden en de openhaard 
Knettert vrolijk en ik ruik de zoete dennengeur 
En we eten iets speciaals. 
Het is zover, Jingle Bells klinkt weer in de winkelstraat 
Ik kon vannacht niet slapen en toch voel ik mij supergoed 
Want ik weet hoe Kerst is bedoeld. 
 
Hier heb ik zolang op gewacht: 
Vandaag is de grote dag 
Het feest dat Jezus kwam! 
 
Laat het Kerst zijn 
Laat het feest zijn 
Jezus kwam voor jou en mij 
Laat het Kerst zijn 
Laat het feest zijn 
Voor iedereen van groot tot klein 
Zo lang de kerstboom staat 
Weet dan dat het gaat 

Niet om sneeuw of sfeer 
Maar om zoveel meer 
Jezus kwam dichtbij 
Als een kind zo klein 
Hij bracht kerstfeest in ons hart 
Dus laat het Kerst zijn! 

 
Een heel gelukkig Kerstmis 
Dat heel speciaal en echt is 
Want Jezus, die geboren is 
Kwam ook voor jou. 
 



Een heel gelukkig Kerstmis 
Dat heel speciaal en echt is 
Want Jezus, die geboren is 
Kwam ook voor jou. 
 
Een heel gelukkig Kerstmis 
Dat heel speciaal en echt is 
Want Jezus, die geboren is 
Kwam ook voor jou. 
 
Laat het Kerst zijn 
Laat het feest zijn 
Laat het Kerst zijn 
Laat het feest zijn 
Zo lang de kerstboom staat 
Weet dan dat het gaat 
Niet om sneeuw of sfeer 
Maar om zoveel meer 
Jezus kwam dichtbij 
Als een kind zo klein 
Hij bracht kerstfeest in ons hart 
Dus laat het Kerst zijn! 
Laat het Kerst zijn! 
 
Afsluiting met gebed 
 


