
Liturgie op zondagmorgen 28 augustus 2022, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Morgendienst: 09.30 uur  

Ds. J.R. Bulten Ds. J.R. Bulten 

Schriftlezing:  
Prediker 9: 1-12 (HSV) 

Schriftlezing:  
Prediker 9: 1-12 (HSV) 

Oppasdienst  
Gendia Hillenga 
Elisabeth Raveling 

Oppasdienst  
Gendia Hillenga 
Elisabeth Raveling 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen van vandaag gaan naar mevr. A. Buist-Werkman 

en worden weggebracht door Yvonne Veldkamp. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen 
▪ Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij 

het uitgaan van de kerk is er een collecte voor het onderhoud van de 
gebouwen 

▪ Collecte voor de zending: Volgende week is het de eerste zondag van de 
maand. Tijdens het uitgaan van de kerk zal er een collecte voor de zending 
zijn. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema 
van vanmiddag is “David en Batseba” n.a.v. 2 Samuel 11.  

▪ Oproep oppasdienst: Er worden nieuwe oppassers gezocht. Ben/weet jij 
iemand die zou willen oppassen? Graag! Meld je even bij Karlein Westra, Kora 
Davids of Sebo Hillenga.  

Mededelingen D.V. 
▪ Zondag 4 september: Volgende week zondag beginnen de diensten op de 

normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens de morgendienst hoopt prof. 
dr. A. Huijgen voor te gaan. Tijdens de middagdienst hoopt ds. J.R. Bulten 
voor te gaan. In de morgendienst willen wij ons als gemeente voorbereiden 
op het Heilig Avondmaal van 18 september. 

 

Overzicht startweek en activiteiten: 
Zondag 11 september:  

Startzondag, diensten om 10.00 uur en 14.00 uur. Tussen de 
diensten door zal er een lunch zijn. De jongeren brengen na de 
middagdienst bloemen rond naar iedereen vanaf 67 jaar. 

Maandag 12 september:  
Spijkerbroekhangen van 18.30 uur – 20.30 uur 

Dinsdag 13 september:  
Introductie Bijbelonderwijs van 19.30 uur – 20.30 uur 

Donderdag 15 september:  
Bingoavond van 18.00 uur – 19.00 uur Bingo voor iedereen tot 16 
jaar. Van 19.30 uur – 21.00 uur bingo voor iedereen ouder dan 16 
jaar. 

Vrijdag 16 september:  



Volleybaltoernooi in ‘De Spil’ vanaf 18.30 uur. Aanmelden, als team,  
kan tot 5 september bij Janna Meijer 

Zaterdag 17 september:  
▪ Welkomstfeest fam. Bulten, opgeven via de lijsten in de hal 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 715: 1, 3 en 5  
Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw 
om de levende God. 

Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt 
in zijn heilige stad. 

  
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 

aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 

  
Welkom door predikant 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Gezang 434: 1 en 2  
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der 
ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij 
musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn 
liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen 
geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 119: 6 en 65 NB 
O God, ik ben van harte zeer verblijd 
over de weg van uw getuigenissen. 
In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 
ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 
laat mij, o HEER, geen van uw woorden 
missen. 
 

Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende 
gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf 
verlangen. 

 
Gebed om opening van Gods Woord 



Schriftlezing: Prediker 9: 1-12 (HSV)  
 
Kindermoment  
 
Zingen kinderlied: Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft  
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft, 
die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij, weest daarom blij 
en zingt verheugd, 
en zingt verheugd. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft. 
Weest daarom blij en zingt verheugd. 
Dit is de dag, dit is de dag, 
die de Heer ons geeft. 
 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging: Dankbaar genieten van het leven 
 
Zingen: Psalm 40: 4, 7 NB 
Ik breng de blijde boodschap van uw 
recht 
aan al wie U zijn toegedaan, 
dat zij uw wonderen verstaan 
in 't woord dat Gij mij op de lippen legt. 
Ik spreek dat woord met klaarheid, 
opdat uw trouw en waarheid 
door elk begrepen wordt. 
HEER, ik weerhoud mij niet, 
maar loof U in mijn lied 
met een blijmoedig hart. 

Laat wie uw heil beminnen hier en nu 
in U verheugd zijn, U ter eer 
uitroepen: groot is onze HEER! 
Laat wie U zoeken jubelen in U! 
Al leef ik in ellende, 
de Here zal het wenden, 
de Heer ziet naar mij om. 
Gij die mijn helper zijt, 
mijn God die mij bevrijdt, 
o toef niet langer, kom! 

 
Voorbede en dankzegging  
 
Collecte (Ondertussen worden de kinderen van de oppas opgehaald) 
 
Tijdens de collecte zingen we: Psalm 146: 1, 3, 8 OB 
Prijs den HEER met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 

Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. 

 



't Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren 
Van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER. 
 
Zingen: Opwekking 630 
Op elk moment van mijn leven  
in voor- of tegenspoed  
aanbid ik U, mijn Jezus  
en dank U voor uw bloed.  
Ik vind kracht in U, mijn Vader,  
als ik heel dichtbij U ben.  
Mijn hart en mijn gedachten  
worden warm als ik bedenk:  
(refrein)  

Op elk moment van mijn leven  
bij dag en bij nacht  
wil ik uw woorden lezen  
en dragen in mijn hart.  
In de stormen van mijn leven,  
in de regen, in de kou,  
wil ik schuilen in uw vrede,  
wil ik rusten in uw trouw.  
(refrein)  

  
Refrein:  
Vader, U bent goed,  
U bent heilig, U bent liefde.  
Jezus, U bent groot,  
U bent sterker dan de dood.  

Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart:  
'Ik hou van U'.  

  
Zegen 
 


