
LITURGIE  
  

op zondag 29 januari 2023 in de  
Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten  Br. B. Koerts 

Schriftlezing:  
Mattheus 4: 12-17 
Mattheus 5: 13-16 

Schriftlezing 
Lucas 1: 5-17 
Lucas 1: 24-27 
Lucas 1: 57 
Lucas 1: 64-66 
Lucas 1: 76-77 
Lucas 1: 80 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente, naar mevrouw 

A. Koppe-Duindoorn en worden weggebracht door Ansje de Jonge. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 2e 

collecte is voor de kerkelijke kassen 
▪ Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij 

het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de 
gebouwen.  

▪ Collecte voor de zending: Volgende week is het de eerste zondag van de 
maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is: “Elia offert op de Karmel.” n.a.v. 1 Koningen 18 

 
Mededelingen D.V. 

▪   Zondag 5 februari: Volgende week zondag, hulpverleningszondag, beginnen 
de diensten op de gebruikelijke tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens beide 
diensten hoop student J. Verschoof voor te gaan. 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (Opw. 334: 1 en 3) 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, 
vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid 
bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
 

Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 



 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar 
wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
(refrein) 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 27: 1 (DNP) 
God is mijn licht, de redder van mijn leven. 
Zou ik nog bang zijn voor de duisternis? 
Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven. 
Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is? 
Toen ik werd aangevallen hield ik stand; 
mijn tegenstanders beten in het zand. 
Al smeedt een machtig leger een complot, 
ik weet mij veilig in de hand van God. 
 
Wetslezing (versie: 10 geboden in gewone taal) 
 
Zingen: Uw woord is een lamp voor mijn voet (OTH 54 / Ev. Liedb. 262) 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 
Gebed om opening van Gods Woord 
 
Zingen: Psalm 67: 1 en 2 (DNP) 
God, geef genade, geef uw zegen; 
toon ons uw stralende gezicht. 
Op aarde kent men dan uw wegen; 
de wereld ziet uw reddend licht. 
 
Refrein: 
Laat elk volk U prijzen 
U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 
die U deed en doet. 



Laat alle volken zich verblijden 
omdat U wereldwijd regeert. 
U zult de landen eerlijk leiden; 
elk onrecht wordt door U gekeerd. 
Refrein 
 
Schriftlezing: Mattheüs 4: 12-17 en Mattheüs 5: 13-16 (HSV) 
 
Zingen: Maak ons tot een stralend licht (Opw. 346: 1, 2, 4) 
Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 

Maak ons tot een zegening 
voor de volken, 
een zegening 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 

Maak ons tot een vrolijk lied 
voor de volken, 
een lied van dank 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 
 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging: Laat zo je licht maar schijnen 
 
Zingen: Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht (OTH 414 / Ev. Liedb. 454: 1) 
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’, 
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 
 
Zingen: Laat zo je licht maar schijnen (OTH 538 / Ev. Liedb. 458) 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 
 
God is liefde, God is, God is goed 
 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 



Voorbede en dankzegging  
 
Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald) 
 
Zingen: God van licht (Opw. 807) 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 

veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 

 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
(Refrein) 
 
Bridge: 
U schijnt feller         ) 
dan de sterren.         ) 4x 
Heer, U leidt ons door de storm.   ) 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
(Refrein) 
 
Zegen 
 

 

 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


