
LITURGIE  
  

op zondag 26 maart 2023 in de  
Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 

 
 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten Ds. J.R. Bulten 

Schriftlezing:  
1 Korinthe 12:31 – 14:1 

Schriftlezing: 
Mattheus 27: 45-50 
1 Korinthe 15: 54-58 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente, naar J. Brouwer  

en worden weggebracht door mevr. G. Meijer-Cannegieter 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 2e 

collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij 

het uitgaan van de kerk is er een collecte voor onderhoud van de gebouwen. 
▪ Collecte voor zending: Volgende week is het de eerste zondag van de maand. 

Bij het uitgaan van de kerk is er een collecte voor de zending.  
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 

thema van vanmiddag is: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” n.a.v. Matheus 
16: 13-17, 20-21 

▪ Rommelmarkt: Op zaterdag 15 april organiseert de activiteitencommissie een 
rommelmarkt. Als u spullen hebt voor de rommelmarkt kunnen die in de 
week voorafgaand aan de markt bij de kerk worden ingeleverd.  

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 2 april: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale 
tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens de morgendienst hoopt ds. J.R. Bulten 
voor te gaan. Tijdens deze dienst wordt de doop bediend aan Nathalie Davids 
en is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Tijdens de middagdienst 
hoopt ds. G. Huisman voor te gaan. 

▪ Donderdag 6 april: Op witte donderdag willen wij als gemeente het Heilig 
Avondmaal vieren. De dienst begint om 19.30 

▪ Vrijdag 7 april: Op goede vrijdag begint de dienst om 19.30 uur tijdens deze 
dienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan. 

 

 
 
 
 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 33: 2, 8 NB (Zingt al wie leeft van Gods genade) 
Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde 
overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Heemlen hoog verheven, 
vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 
 

Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heilge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Opw. 797 (U roept ons samen) 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich 
thuis! 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de 
Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons 
geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt. 

 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
(Refrein) 
 
Bridge: 
Wij belijden één geloof en één Heer;   ) 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.   ) 
Heer, geef vrede die ons samenbindt.   ) 2x 
Vader, maak ons één!         ) 
 



Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde. 
(Refrein) 
 
Wetslezing: De wet van de liefde 
 
Zingen: Psalm 133: 1, 2, 3 OB (Ai, ziet hoe goed) 
Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat 
zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders samen 
wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 
 

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, 
Als d' olie, die, van Arons hoofd 
gedropen, 
Zijn baard en klederzoom doortrekt; 
Z' is als de dauw, die Hermons kruin 
bedekt, 
Die Sions top met vruchtbaar vocht 
besproeit, 
En op zijn bergen nedervloeit. 

 
Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 
 
Gebed om opening van Gods Woord 
 
Schriftlezing: 1 Korinthe 12:31 – 14:1 (HSV)  
 
Kindermoment  
 
Zingen kinderlied: Op Toonhoogte 553 (Vertel het aan de mensen wie liefde heeft) 
Vertel het aan de mensen wie liefde 
heeft: Jezus! 
Vertel het aan de mensen wie vrede 
geeft: Jezus! 
Vertel het aan de mensen, dat Jezus 
leeft; 
Vertel het aan de mensen. 
 

Want iedereen moet weten wie liefde 
heeft: Jezus! 
Want iedereen moet weten wie vrede 
geeft: Jezus! 
Want iedereen moet weten dat Jezus 
leeft. 
Iedereen moet weten.

Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 136: 1, 2, 3 NB 
Looft den HEER, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

Geeft den God der goden eer, 
jubelt voor der heren Heer. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 



Looft Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grondloos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 
Voorbede en dankzegging  
 
Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald) 
 
Zingen: Opwekking 488 (De kracht van Uw liefde) 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
 
 

Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 

Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
(refrein 2x) 
 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


