
Liturgie voor de middagdienst op 21 mei 2023 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

 Middagdienst: 14.30 uur 
 

Ds. J.R. Bulten 

Schriftlezing: 
Handelingen 1: 9 - 11  
Mattheus 25: 14 - 31  
HC Zondag 19 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente, naar br. A. 

Koning en worden weggebracht door Klasina Wubs 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 2e 

collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de 

maand. Bij het uitgaan van de kerk is er een collecte voor het onderhoud van 
de gebouwen. 

▪ Collecte voor de zending: Volgende week is de tweede collecte bestemd voor 
de zending. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is: “God is Koning” n.a.v. Psalm 97. 

▪ Speeddate met de JV: Op zondag 11 juni organiseert de jeugdvereniging een 
speeddate met de gemeente (21+). Na de morgendienst kunnen we aan de 
hand van verschillende stellingen met elkaar in gesprek. De speeddate is van 
11.00 uur tot 12.00 uur. Allen van harte welkom! 

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 28 mei: Volgende week, eerste Pinksterdag, beginnen de diensten op 
de normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens de morgendienst hoopt 
ds. J.R. Bulten voor te gaan. Tijdens de middagdienst hoopt ds. G. Huisman 
voor te gaan. 

▪ Maandag 29 mei: Op tweede Pinksterdag is er een gezamenlijke zangdienst 
om 10.00 uur in de Baptistengemeente in Nieuwe Pekela. 

 
Mededelingen en welkom 
 
Zingen: Gezang 460: 1 en 5 (Loof de koning heel mijn wezen) 
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
  

Engelen, zingt ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Looft uw Schepper, looft uw Schepper, 
looft Hem, die het al bewoog!

Stil gebed 
Votum en groet 
 



Zingen: Psalm 24: 1 en 5 DNP 
De aarde is met al wat leeft, 
met alles wat Hij adem geeft, 
van Hem, de HEER, de hoogste koning. 
Hij laat het land onwrikbaar staan, 
oprijzend uit de oceaan. 
Zijn macht geeft mens en dier een 
woning. 

Kom, poorten, hef je oude boog! 
Maak nu de doorgang wijd en hoog; 
geef ruimte aan de grote koning. 
Wie is die vorst vol majesteit? 
De HEER die hemellegers leidt. 
Hij komt vol glorie naar zijn woning. 

 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 68: 9 DNP  
Zing, koninkrijken, zing voor Hem, 
voor God de Heer, met hart en stem; 
erken Hem, alle volken. 
Hij trekt zijn koninklijke spoor 
de hoge hemelsferen door, 
ver boven lucht en wolken. 

De Heer verheft zijn stem met kracht. 
Zijn majesteit en grote macht 
gaan elk verstand te boven. 
Vanuit zijn heiligdom staat Hij 
zijn Israël vol liefde bij. 
Laat iedereen Hem loven! 

 
Schriftlezing: Hand. 1: 9-11 en Mat. 25: 14-31 (HSV) en HC Zondag 19  
 
Zingen: Opwekking 366: 1 en 3 (Kroont Hem met gouden kroon) 
Kroon Hem met gouden kroon 
het Lam op zijne troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak! Mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheen 
die 't heil voor u verwierf. 
  

Kroon Hem, de vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
't Klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d'aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 

Verkondiging: Koning Jezus gaat weg én komt terug 
 
Zingen: Psalm 98: 3 en 4 NB  
Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des HEREN wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de HEER heeft onder ons zijn woning, 
de HEER die bij ons intocht houdt. 
 

Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

Dankgebed 
 
Collecte  
 



Zingen: Opwekking 851  
In het duister waar wij wachtten  
Zonder hoop, zonder licht  
Kwam U hier om ons te redden  
Niets dan liefde in Uw blik  

Om de wetten, te vervullen  
Kwam Gods Woord toen tot een maagd  
Van een troon vol grootse glorie  
Naar een kribbe hier op aard  

 
Prijs de Vader  
Prijs de Zoon  
Prijs de Geest die in ons woont  

God van glorie  
Majesteit  
Prijs de Koning tot in eeuwigheid  

 
Om verlorenen te vinden  
Om Uw koninkrijk op aard  
Om de schepping te verlossen  
Werd het kruis U niet bespaard  

En ook zelfs in al Uw lijden  
Keek U naar de eeuwigheid  
Wetend, dit is onze redding  
Jezus, U heeft ons bevrijd  

 
Prijs de Vader  
Prijs de Zoon  
Prijs de Geest die in ons woont  

God van glorie  
Majesteit  
Prijs de Koning tot in eeuwigheid  

 
Op de dag dat U weer opstond  
Wachtte heel de hemel af  
Tot de steen werd weggerold  
Jezus overwon het graf  

En de doden stonden op  
Eng'len juichten vol ontzag  
Elke ziel die Vader zoekt  
wordt hersteld door deze dag  

 
En de kerk is toen ontstaan  
En de Geest ontstak de vlam  
Deze boodschap van weleer  
Buigt niet neer, maar houdt stand  

Door Zijn bloed en in Zijn vrijheid  
Ben ik vrij in Jezus naam  
Door de liefde van mijn Heer  
Ben ik met Hem opgestaan  

 
Prijs de Vader  
Prijs de Zoon  
Prijs de Geest die in ons woont  

God van glorie  
Majesteit  
Prijs de Koning tot in eeuwigheid  

 
Zingen: Opwekking 681  
Ik zie de grote Koning 
vol glorie en met vuur omringd; 
de aarde beeft, de aarde beeft. 
Ik zie Hem in zijn liefde; 

onze zonden wast Hij weg. 
En ieder zingt 
en ieder zingt: 

  
Refrein: 
Hosanna, hosanna, 
hosanna in de hoge. 

Hosanna, hosanna, 
hosanna in de hoge. 

  
Ik zie een generatie 
opstaan in gehoorzaamheid, 
met puur geloof, met puur geloof. 
Ik zie een grote doorbraak, 

opgewekt door ons gebed; 
we knielen neer, we knielen neer. 
(refrein) 



Genees mijn hart en maak mij rein, 
ontsluier het geheim 
van uw heerlijkheid. 
Leer mij hoe ik lief heb, Heer 
zoals U mij. 
Raak mijn hart met wat U raakt, 
alles wat ik ben is voor U gemaakt 
op mijn weg van aards bestaan 
naar eeuwigheid. 
(refrein 2x) 
 
Kinderen terug van zondagsschool (tijdens naspel) 
 
Zingen kinderlied: Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig (Ambassadors) 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat Hij niet kan doen 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat Hij niet kan doen 
 
De bergen schiep Hij, 
Rivieren erbij, 
De sterren die maakte Hij ook! 
 
Refrein: 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat Hij niet kan doen 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat Hij niet kan doen 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat Hij niet kan doen 
 
Mijn Vader is Hij, 
Hij maakte mij blij, 
Hij zorgt voor jou en voor mij! 
(refrein) 

Heb jij soms verdriet, 
’t Is God die je ziet, 
Hij legt zijn handen op jou! 
(refrein) 

 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Er is niets dat Hij niet kan doen 
Er is niets dat Hij niet kan doen 
 
Geloofsbelijdenis 
 



Zingen: Joh. de Heer 981: 1, 2, 3, 4  
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,  
als Jezus weer zal komen op de wolken,  
als al wat leeft, de natiën, de volken,  
zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.  
 
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, 
als volken, niet gescheiden meer door grenzen, 
zich zullen scharen onder Christus' vlag. 
  
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als heel de schepping zal gezuiverd wezen, 
als d'aarde zal vernieuwd zijn en genezen, 
van al ons kwaad, van al ons wangedrag. 
  
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 
als God herstellen zal wat wij verknoeiden, 
als rusten zullen al de zwaarvermoeiden, 
als tranen zijn verdreven door een lach. 
 
Zegen 
 


