
Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 4 juni 2023, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 9.30 uur Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten Ds. H.J. Vazquez 
Schriftlezing:  
2 Korinthe 1: 1-11 

Schriftlezing: 
Handelingen 5: 33-40 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente, naar H.J. 

Geertsema en worden weggebracht door Yvonne Veldkamp. 
▪ “Zeg het met bloemen”: Wekelijks worden de bloemen als groet van de 

gemeente naar onze ouderen of zieken gebracht. Zoals u zult begrijpen, is 
hier geld voor nodig. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen? 
U kunt uw gift overmaken onder vermelding van “bloemenfonds”. 

▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 2e 
collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 

▪ Collecte voor de zending: Vandaag is het de eerste zondag van de maand. Bij 
het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending. 

▪ Aanschaf collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om 
collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester zit voor u 
klaar tussen 18.30 uur en 19.00 uur in zaal 1. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is: “God belooft Zijn Geest. n.a.v. “Joël 3: 1-5. 

▪ Speeddate met de JV: Op zondag 11 juni organiseert de jeugdvereniging een 
speeddate met de gemeente (21+). Na de morgendienst kunnen we aan de 
hand van verschillende stellingen met elkaar in gesprek. De speeddate is van 
11.00 uur tot 12.00 uur. Allen van harte welkom! 

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 11 juni: Volgende week, de zondag van de vervolgde kerk, beginnen de 
diensten op de normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens beide diensten 
hoopt ds. J.J. Lof voor te gaan. 

 

  



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

Refrein: God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U en zal 
niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je 
leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
(Refrein) 
 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht 
doorbreekt. 
(Refrein 2x) 

Slot: Ik rust in U alleen. (2x) 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 71: 7, 9, 13 NB Wees mij nabij  
Wees mij nabij en kom mij helpen, 
verlos mij, Heer, met spoed 
en keer hun overmoed. 
Kom hen met schande 
overstelpen, 
kom hen met smaad bedekken 
die niets dan kwaad verwekken. 
 

Ik roem de grootheid van uw daden, 
ik meld aan iedereen 
uw recht, uw recht alleen. 
Gij weest mij reeds als kind uw 
paden; 
nog prijs ik U, ik zegen, 
o HEER, uw wondre wegen. 

Vermeerder Gij mijn kracht, o Here, 
geef dat ik dag aan dag 
uw troost ervaren mag. 

Dan zal ik vrolijk musiceren, 
uw trouw, uw zegeningen, 
o Heilige, bezingen. 

 
Wetslezing 
 
  



Zingen: Enige Gezangen 9: 1, 5, 6, 7 O grote Christus, eeuwig licht 
O grote Christus, eeuwig licht! 
Niets is bedekt voor Uw gezicht; 
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
Al schijnt geen zon, al licht geen maan. 
 

Bescherm ons, in den bangen tijd 
Van zielsverzoeking en van strijd; 
Laat nooit den bozen vijand toe, 
Dat hij ons enig' hinder doe. 

Behoed het ganse Christendom; 
Geef dat in kruis Uw vreugd weerom; 
Vertroost het neergebogen hart, 
En heel in gunst der kranken smart. 
 

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieenig God, U zij al d' eer. 

Gebed om opening van Gods Woord 
Schriftlezing: 2 Korinthe 1: 1-11 (HSV)  
 
Kindermoment  
 
Zingen: Opwekking 798 Hou vol 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met 
elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons 
klaar. 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
 

 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd 
achterna. 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 

En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen 
staan. 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. (Refrein) 
 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging 
 



Zingen: Psalm 16: 1, 3 NB Bewaar mij, want ik schuil bij U o God 
Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God, 
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker. 
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig 
lot, 
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn 
beker. 
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen 
dat mijn hart in mij opspringt bij 't 
aanschouwen. 
 

Ik prijs de HEER; Hij heeft mijn hart 
verlicht, 
dat in de nacht zelfs blijft van Hem 
gewagen. 
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht 
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 
staat God, mijn HEER, die mij tot hiertoe 
leidde. 

 
Voorbede en dankzegging  
Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald) 
 
Zingen: Gezang 299: 1, 2, 3, 4 Voor alle heil’gen 
Voor alle heilgen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 
 

Gij waart hun rots, hun burg en al hun 
macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en 
nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht. 
Halleluja, halleluja! 

 
Maak al uw strijders in dit aards 
gevecht 
moedig als hen wier pleit reeds werd 
beslecht 
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. 
Halleluja, halleluja! 
 

Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon; 
toch zijn wij één: zij zingend voor de 
troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods 
Zoon. 
Halleluja, halleluja! 

Zegen 


