Mededelingen voor zondag 11 juni 2023, zondag van de vervolgde kerk,

in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Middagdienst: 14.30 uur

Ds. J.J. Lof

Schriftlezing:
Psalm 148

Mededelingen

Mededel

Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente, naar E. van der
Laan-Wind en worden weggebracht door Ansje de Jonge.

“Zeg het met bloemen”: Wekelijks worden de bloemen als groet van de
gemeente naar onze ouderen of zieken gebracht. Zoals u zult begrijpen, is
hier geld voor nodig. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?

U kunt uw gift overmaken onder vermelding van “bloemenfonds”.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 2e
collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week is de
avondmaalcollecte bestemd voor een diaconaal doel.

Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het
thema van vanmiddag is: “Het geloof van een Romeinse officier.” n.a.v. Lucas
7:1-10

ingen D.V.

Zondag 18 juni: Volgende week, de zondag van de vervolgde kerk, beginnen
de diensten op de normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens de
morgendienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan en vieren wij, als gemeente,
het heilig avondmaal. Tijdens de middagdienst hoopt ds. J. Admiraal voor te
gaan.

Welkom

Aanvangslied (staande): Opwekking 70

Heer, onze God, Heer, onze God,

hoe heerlijk is uw naam, die aard' en hemel schiep,
die U ons noemt zeeén en land

door sterren, zon en maan. met macht te voorschijn riep.
Hemel en aarde Wat zijn wij, mensen,
spreken wijd en zijd, dat U aan ons denkt

tonen het wonder en ons uw heerlijkheid

van uw heerlijkheid. en luister schenkt?




U komt ons, Heer,

in Christus tegemoet.

U geeft ons, Heer,
verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen,

in uw heerlijkheid:

leven om Jezus' wil

in eeuwigheid!

Stil Gebed (staande)

Daarom zal, Heer,

ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt

met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde,
heffen wij het aan:
Heer, onze God,

hoe heerlijk is uw naam!

Woord van verwachting en groet namens God (staande)

Samenzang: DNP Psalm 19:1,5
De hemel prijst de HEER;

ze geeft welluidend eer,

ze prijst zijn scheppingskracht.
De dag vertelt de dag

hoeveel Gods hand vermag;
de nacht spreekt tot de nacht.
Al klinkt er ook geen woord,
toch wordt hun stem gehoord
zelfs bij de verste volken.

Geen klank wordt er verspreid,
toch hoort men wereldwijd
hoe zij Gods lof vertolken.

Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Psalm 148

Samenzang: DNP Psalm 148: 1,2, 3
Zing halleluja, prijs de HEER.

Geef Hem vanuit de hemel eer.

Zing, engelen, prijs Hem in koor;
herauten, geef zijn glorie door.

Zing, zon en maan, om Hem te loven,
met heel de sterrenpracht daarboven.
De HEER wees jullie plaatsen aan;
daar blijven jullie altijd staan.

Zing, leider, koning, koningin;
zet voor de HEER een loflied in.
Al ben je jong of hoogbejaard,
bezing de HEER, Hij is het waard.

Verkondiging: Loof de Here

Bescherm mij, HEER, maak mij
van grote zonden vrij;

ik ben uw trouwe knecht.
Als U mijn hart behoedt,

dan mijd ik overmoed,

dan dien ik U oprecht.

Laat wat ik zeg en denk,
waaraan ik aandacht schenk,
U altijd weer behagen a@“
God die mijn leven leidt,
God die mijn ziel bevrijdt,
mijn rots, die mij wil dragen!

Zing, aarde, met de hemel mee.

Zing, dieren in de diepe zee.

Sneeuw, vuur en hagel, zing voor Hem.
Zing, storm die luistert naar zijn stem.
Zing, hoge bergen, heuveltoppen.
Zing, cederbomen, bloesemknoppen -
roep samen met de dieren luid

het hemels halleluja uit.

Zing, mannen, Hij is hoogverheven.
Zing, vrouwen, om Hem eer te geven.
Hij geeft zijn volk weer eerherstel.
Zing halleluja, Israél!



Samenzang: NB Psalm 150: 1, 2
Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal

om zijn wonderbare macht,

om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.

Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Dienst der gebeden

Dienst der offeranden

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft

tot Gods eer. Hij zij geprezen.

(de kinderen worden van de oppas en de zondagsschool gehaald)

Kinderlied: Als je bidt
Refrein:

Als je bidt zal Hij je geven.
Als je klopt aan de deur
zal Hij open doen.

Als je de Vader vraagt om 'n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden klein of groot,

heus, Hij vergeet niet een.

(refrein)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang (staande): LvdK Gez. 21:1,4,7

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt
tezamen

Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft roepe nu amen,

Zegen (staande)

Als je zoekt dan zul je 't vinden,
halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je Mijn Vader iets wil vragen
vraag in Mijn naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen,

Ik ben Dezelfde als toen.

(refrein)

Hij is 't, die hemelen, zeeén en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,

de enige God die zijn macht
openbaarde,

Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houd ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilge Geest!
Halleluja! Halleluja!



