
Liturgie voor de middagdienst op zondag 30 juli 2023, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 14.30 uur 

St. H.J. Ymker St. H.J. Ymker 
Schriftlezing: Exodus 22: 21-27 & 2 
Koningen 4: 1-7 

Schriftlezing: Hosea 3: 1-5 
 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente naar dhr. J. de 

Wit, en worden weggebracht door G. Meijer-Cannegieter. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij 

het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de 
gebouwen.  

▪ Collecte voor de zending: Volgende week zondag is het de eerste zondag van 
de maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending 

▪ Kindernevendienst: Vanmiddag is er kindernevendienst. De kinderen zullen 
voor de preek de kerk verlaten en komen tijdens de collecte weer terug. Op 6, 
13, 20 en 27 augustus is er geen zondagsschool of kindernevendienst in 
verband met de vakantie.  

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 6 augustus: Volgende week zondag beginnen de diensten om 11.00 
uur en om 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. G. Huisman voor te 
gaan. Tijdens de middagdienst zal er een leesdienst zijn. Denkt u om de 
aangepaste tijd voor de morgendienst?   

 

  



Welkom & Mededelingen 
 
Aanvangslied (staande): Opwekking 464 
Wees stil voor het aangezicht van 
God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van 
God, 
want heilig is de Heer. 

Wees stil, want de heerlijkheid 
van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid 
van God 
omgeeft ons in dit uur. 

 
Wees stil, want de kracht van onze 
God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 

niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze 
God 
daalt neer op dit moment. 

 
Stil gebed (staande) 
Woord van verwachting (staande) 
 
Samenzang: Opwekking 715 (kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de 
levende God. 
 

Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen 
voor U. 

Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn 
heilige stad. 
 

Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja, liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere 
tent.

 



 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen 
op U. 

Slot: 
Wat hou ik van uw huis. 
 
 
 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Schriftlezing: Hosea 3: 1-5 
 
Samenzang: Opwekking 328 
Heer, ontferm U over ons. 
Kom en heel ons land. 
Reinig met uw vuur. 
Raak ons nu aan. 
Wij buigen neer en 
roepen tot U, Heer. 

Refrein: 
O Heer, ontferm U over ons. 
O Heer, ontferm U over ons. 
 
 

 
Heer, ontferm U over ons. 
Kom en heel ons land. 
Reinig met uw vuur. 
Raak ons nu aan. 

Wij buigen neer en 
roepen tot U, Heer. 
(Refrein 2x) 

 
Verkondiging: Bekering tot de HEERE 

o Alles verliezen; 
o Alles krijgen. 

 
Samenzang: Opwekking 811 
Was mij witter dan sneeuw, 
was mij schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, 
heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op uw 
trouw. 
 

Refrein 1: Laat mij weer juichen, 
weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor uw 
aangezicht. 
Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

  



Was mij witter dan sneeuw, 
maak mij sterk door uw Geest. 
Schep een zuiver hart diep in mij. 
Laat mij dicht bij U zijn. 
U alleen, Heer, geneest. 
Van mijn zonde en schuld spreek 
mij vrij. 
 
 
 

Refrein 2: Laat mij weer juichen, 
weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor uw aangezicht. 
Laat mij weer juichen, 
weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor uw aangezicht. 
Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

Was mij witter dan sneeuw, 
was mij schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, 

heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op uw 
trouw. 

 
Dienst der gebeden 
Dienst der offeranden (kinderen komen terug van de kindernevendienst) 
 
Kinderlied: Ho, stop sta eens even stil 
Refrein: Ho! Stop! Sta eens even 
stil! 
Waar wou je heen gaan, 
of maakt dat geen verschil. 
Ho! Stop! Ga er niet vandoor. 
Je bent er toch niet zomaar, 
je leeft ergens voor. 
  
 
 

Als je in de trein zou stappen 
en je zou niet weten 
waar je heen wou gaan. 
(heen wou gaan) 
Kon je beter in je warme bedje 
blijven liggen zonder op te staan. 
(op te staan) 
Alles gaat uiteindelijk mis, 
als je niet weet wie Jezus is. (refrein) 

Als je in het donker wandelt 
kun je niet goed kijken waar je 
heen wilt gaan. 
(heen wilt gaan) 
Daarom heb je Jezus nodig want 
Hij steekt een lichtje 
in je leven aan. (je leven aan) 
Reken maar dat jij je vergist 
als je het Licht van de wereld 
mist. (refrein) 
 

Als je in de put zou vallen 
en je zou voor niemand 
meer te horen zijn. 
(te horen zijn) 
Zat je daar te kniezen 
in de duisternis 
en alles zou verloren zijn. 
(verloren zijn) 
Weet je als het donker wordt, 
Jezus’ arm is nooit tekort. (refrein) 

 



Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Slotzang (staande): Opwekking 818 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, 
Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt: 
de pijn voorbij. 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, 
Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt: 
de angst voorbij. 

Refrein: 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde 
zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
 
 

 
Eenmaal, oog in oog met de Heer 
Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. (Refrein 2x) 

Eenmaal, oog in oog met de Heer 
Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
Heer, U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. (Refrein) 
 

 
En klinkt het overwinningslied. 
 
Gebed om Gods zegen (staande) 


