
Liturgie voor de morgendienst op zondag 13 augustus 2023, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09.30 uur Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten St. J. Verschoof 
Schriftlezing:  
Mattheüs 15:21-28 

Schriftlezing: 
Hosea 1:1-12  
Hosea 3:1-5 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente naar J. 

Kamminga-Meijer en worden weggebracht door Yvonne Veldkamo 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Zondagsschool: In verband met de vakantie is er in de maand augustus geen 

zondagsschool. De zondagsschool begint weer op 3 september. 
 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 20 augustus: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 
uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan. 

▪ Startzondag: Op 17 september is het startzondag. Een nieuw seizoen wordt 
begonnen met 2 diensten en een heerlijke broodmaaltijd. Schrijft u de datum 
alvast in de agenda? 

 

  



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 72: 4 en 7 NB 
Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 

Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de HEER, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de HEER. 

Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 31: 6, 8 DNP 
Op U, mijn HEER, blijf ik vertrouwen. 
Ik zeg: U bent mijn God,  
in uw hand ligt mijn lot. 
Laat niet de vijand mij benauwen. 
Verlicht mij op mijn wegen, 
red mij, geef mij uw zegen. 
 

Hoe groot is, HEER, wat U zult geven 
aan wie bij U als kind 
zijn troost en toevlucht vindt. 
Bij U geborgen is zijn leven. 
Bij U vindt hij ontferming. 
Uw tent geeft hem bescherming. 

Wetslezing 
 
Zingen: Opwekking 350 (Vader, vol van vrees en schaamte)  
Vader, vol van vrees en schaamte, 
buigen wij voor U. 
Heel uw werk door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 

Heer ontferm U over ons, 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 

Vader, in dit uur der waarheid, 
keren w’ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
 

Vul ons met uw heil’ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw naam verhogen Heer. 
Dat wij uw naam verhogen Heer. 

 
Gebed om opening van Gods Woord 
 
  



Schriftlezing: Mattheüs 15:21-28 (HSV)  
 
Kindermoment  
 
Zingen kinderlied: Opwekking 42: ‘k Stel mijn vertrouwen 
’k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
’k Zie naar Hem op en ’k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging: ‘Jezus in het buitenland’ 
 
Zingen: Psalm 68 vers 9 DNP en vers 10 OB  
Zing, koninkrijken, zing voor Hem, 
voor God de Heer, met hart en stem; 
erken Hem, alle volken. 
Hij trekt zijn koninklijke spoor 
de hoge hemelsferen door, 
ver boven lucht en wolken. 
De Heer verheft zijn stem met kracht. 
Zijn majesteit en grote macht 
gaan elk verstand te boven. 
Vanuit zijn heiligdom staat Hij 
zijn Israël vol liefde bij. 
Laat iedereen Hem loven! 
 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil, 
Hij schenkt uit goedheid zonder peil 
ons 't eeuwig, zalig leven. 
Hij kan en wil en zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 

Voorbede en dankzegging  
Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald) 
 
  



Zingen: Opw. 346: 1, 3, 5 (maak ons tot een stralend licht voor de volken) 
Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 

Maak ons tot eenwoord 
van hoop voor de volken, 
een levend woord 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 

Maak ons tot eenzegening 
voor de volken, 
een zegening 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 
 

Maak ons tot eenvrolijk lied 
voor de volken, 
een lied van dank 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 

En bouw uw koninkrijk 
in de volken, 

uw wil geschied’ 
in de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet 
dat Jezus Christus heerst. 

Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard’! 

 
Zegen 


