
LITURGIE  
  

op zondag 8 oktober 2023 in de  
Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 14:30 

Ds. J.R. Bulten Ds. C.G. op’t Hof 

Schriftlezing:  
1 Koningen 18:19-46 (HSV) 

Schriftlezing: 
Efeze 1: 1-14  
Efeze 2: 17-22 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar J. 

Munneke-Meijer en worden weggebracht door Yvonne Veldkamp. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen 
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 

thema van vanmiddag is ‘Paulus komt op zee in een storm terecht” n.a.v. 
Handelingen 27. 
 

Mededelingen D.V. 
▪ Zondag 15 oktober: Volgende week zondag, beginnen de diensten op de 

normale tijden, 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J.R. 
Bulten voor te gaan. Tijdens de middagdienst hebben we speciale gasten. 
Vanuit de stichting Friedensstimme (zie www.friedensstimme.nl) zijn er 
evangelisten in Oezbekistan en Siberië uitgezonden. Zij zijn een periode in 
Nederland, en willen graag getuigen van hun werk. Daarvoor geven we in 
deze dienst de ruimte. We hopen op uw komst, en we nodigen ook andere 
mensen voor deze dienst uit. 

 
 

http://www.friedensstimme.nl/


Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opw. 771: Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U 
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U 
en wij verlangen met heel ons hart naar meer van U. 
Wat geweldig dat U hier bent! 
Heer, ons loflied is uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van uw genade 
mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in uw licht! 
 
Refrein: 
Heer, wij zingen en aanbidden 
om uw goedheid en uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden 
waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 121: 1, 2, 4 NB (Ik sla mijn ogen op en zie) 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 
Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 
 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 
 



Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 86: 6 OB (Leer mij naar Uw wil te handelen) 
Leer mij naar Uw wil te handlen, 
'k Zal dan in Uw waarheid wandlen; 
Neig mijn hart, en voeg het saam, 
Tot de vrees van Uwen Naam. 
HEER', mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw Naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 
 
Gebed om opening van Gods Woord 
Schriftlezing: 1 Koningen 18:19-46 (HSV)  
 
Kindermoment  
Zingen kinderlied: Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 21: 3, 4 
Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft! 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, 
die al wat is tot aanzijn riep, 
de enige God die zijn macht openbaarde, 
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 
houd ook ons zwak geloof in stand. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Voorbede en dankzegging  
 
Zingen: Psalm 18: 1 en 8 NB (Ik heb U lief) 
Ik heb U lief van ganser harte, HERE. 
Gij immers zult het onheil van mij weren. 
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, 
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. 



Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, 
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, 
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, 
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd. 
 
Gij immers zult het arme volk verhogen, 
en Gij vernedert, HEER, de trotse ogen. 
Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt, 
waarvoor de dichte duisternis verdwijnt. 
Met U durf ik mij in de strijd te wagen, 
de legerbenden op de vlucht te jagen. 
Met U ga ik door water en door vuur, 
en met mijn God spring ik over een muur. 
 
Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald) 
 
Zingen: Sela – Heer wijs mij Uw weg  
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
 
 



Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft, 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 
 
Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


