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Welkom 

Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 3 (OB)
God heb ik lief; want die getrouwe 
HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, 
mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al 
mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij 
keer op keer.

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door
U gered!"
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde 
waardig;
De HEER is groot, genadig en 
rechtvaardig,
En onze God ontfermt zich op 't 
gebed.

Stil gebed, votum en groet

Schriftlezing: Psalm 121

Ik lag gekneld in banden van den 
dood,
Daar d' angst der hel mij allen troost
deed missen;
Ik was benauwd, omringd door 
droefenissen;
Maar riep den HEER dus aan in al 
mijn nood:

1 Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen 
zal.
2 Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4 Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.
5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
6 De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht.
7 De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.
8 De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

Zingen: Psalm 142: 1, 3 en 4 (DNP, met bovenstem)
Wanhopig schreeuw ik tot de HEER;
mijn zorgen werp ik voor Hem neer.
Ik smeek om hulp, ik roep Hem luid;
mijn klachten stort ik voor Hem uit.

Vertwijfeld kijk ik om mij heen;
maar niemand helpt, ik ben alleen –
geen medemens die mij ziet staan,
geen schuilplaats waar ik heen kan gaan.



Ik roep tot U, ik blijf erbij:
U bent het toevluchtsoord voor mij.
HEER, alles wat ik heb, bent U.
Zie mijn ellende, help mij nu.

Schriftlezing: Psalm 91: 1 – 2 en 14 – 16
1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de 
schaduw van de Almachtige.
2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik 
vertrouw!

14 Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik  zal 
hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
15Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem 
zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 141
1 Een psalm van David. HEERE, ik roep U aan, kom spoedig tot mij, neem mijn 
stem ter ore, wanneer ik tot U roep.
2 Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven 
handen als het avondoffer zijn.
3 HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen.
4 Laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak, om goddeloze daden te 
verrichten met mannen die onrecht bedrijven; en laat mij niet eten van hun 
lekkernijen.
5 Slaat de rechtvaardige mij, het zal een gunst zijn, bestraft hij mij, het zal olie op 
mijn hoofd wezen, mijn hoofd zal het niet weigeren; dan nog is mijn gebed voor 
hen in al hun ellende.
6 Hun rechters zijn bij de rotswand vrijgelaten, zij hebben gehoord hoe 
aangenaam mijn woorden waren.
7 Onze beenderen liggen verstrooid bij de mond van het graf, alsof iemand op de 
grond iets gekloofd en gespleten had.
8 Maar op U zijn mijn ogen gericht, HEERE Heere; tot U heb ik de toevlucht 
genomen, laat mijn ziel niet berooid achter.
9 Bewaar mij voor de knellende strik voor de valstrikken van wie onrecht 
bedrijven.
10 Laat de goddelozen in hun eigen netten vallen, allemaal, totdat ík voorbij ben 
gegaan.



Zingen: Psalm 80: 1 en 6 (DNP)
Hoor naar ons bidden, trouwe herder,
en leid uw Israël weer verder.
U troont in heiligheid en pracht.
Sta op en red uw volk met macht.
God, toon uw vriendelijk gezicht;
verschijn met uw bevrijdend licht.

Kom aan uw volk uw vrede geven.
Laat uw geliefde zoon weer leven.
Dan roepen wij uw naam weer aan,
gaan wij nooit meer bij U vandaan.
God, toon uw vriendelijk gezicht,
verschijn met uw bevrijdend licht.

Verkondiging: Is Israël in nood...

Zingen: Psalm 138: 4 (OB)
Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven.
De HEER is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden. 

Gesprek met Bert Noteboom

Zingen: Psalm 130 (Psalmen voor nu)
Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schorgebeden fluister
Luister toch
Heer luister toch.

Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wachten op het licht
het morgenlicht.

Gebed

Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag
ons diep ontzag.



Collecte
(meditatief orgelspel: Ha Tikva)

Kinderen terug v/d zondagsschool

Kinderlied: Opwekking Kids 276
Juich, doe mee allemaal.
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer.
Juich, doe mee allemaal.
Jubel, geef je helemaal.
Juich, voor God de Heer,
en geef Hem alle eer.

Hij maakte ons, wij horen bij Hem,
de Herder die ons leidt.
De Heer is goed, zijn liefde en trouw
duren voor altijd.

Refrein:
Zeg het hardop, de Here is God.
Ja, ik hoor bij Hem.
Waar je ook bent, looft God, prijst 
zijn naam.
Eer Hem met je stem. (refr. 2x)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Sela – Maranatha
Wanneer komt de dag? Wanneer, o 
God,
zal de nacht voorgoed ten einde 
zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt,
er geen tranen en geen rouw meer 
zijn?

Heel mijn hart juicht als ik U 
ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, 
voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal.
Vol van luister, stralend als de zon;
Heer, hoe lang nog voor U komen 
zal?

Heer, wij zien met groot verlangen 
uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als uw 
bruid;
met haar bruidegom verenigd 
wordt.



Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid hem met 
ontzag,
met een brandend hart vervuld van 
hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

Zegen

Niets is beter dan bij U te zijn.
Wat een vreugde om te leven 
zonder pijn.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom!


