
Liturgie voor zondagmiddag 22 oktober 2023 in de Christelijke Gereformeerde Kerk 
te Nieuwe Pekela. Voorganger ds. W.C. van Slooten 

 
Welkom 
 
Aanvangslied (staande): Ps 96: 1 en 5 (DNP)  
Zing voor de HEER als nooit tevoren. 
Zing, heel de aarde, laat het horen: 
groot is zijn trouw en majesteit. 
Zing voor de HEER, want Hij bevrijdt. 
Nooit gaan zijn macht en roem verloren. 
 

Hemel en aarde mogen juichen; 
laat bos en veld van Hem getuigen. 
De HEER, de rechter, komt eraan. 
De volken zullen voor Hem staan 
en voor zijn laatste oordeel buigen. 

Stil Gebed (staande) 
Woord van verwachting en groet namens God (staande) 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Samenzang: Ps 68: 10 (OB)  
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons dag aan dag 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 

  
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Schriftlezing (HSV): Math 24: 1 – 14; Math 24: 23 – 31; Math 24: 36 – 39; Math 24:  
42; Math 24: 44 
 
Verkondiging: ‘De tijd tikt..’ 
 
Dankgebed 
 
Samenzang: Opwekking 392  
Mijn Jezus, ik hou van U, 
ik noem U mijn vriend. 
Want U nam de straf op U 
die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
mijn Redder bent U; 
’k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 

Mijn Jezus, ik hou van U, 
want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, 
een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
een doornenkroon voor U; 
’k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 

Ik zal van U houden 
in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, 

zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, 
dan roep ik tot U: 



’k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
Als ik in uw glorie, 
uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij vóór U, 

in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, 
zal ’k zingen voor U: 
’k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 

Inzameling van de gaven 
 
(de kinderen worden van de oppas en de zondagsschool gehaald) 
 
Kinderlied: Ja=ja, nee=nee 
Refrein: 
Ja is ja, nee is nee. 
Beloof is beloofd: 
Jezus wil je helpen 
als jij in Hem gelooft. 
 
Hij is een God van liefde, 
Hij houdt heel veel van jou. 
Hij zal je nooit verlaten 
want Hij is altijd trouw. 
(Refrein) 
 

Ook wij moeten dit leren 
om altijd trouw te zijn, 
en doen wat wij beloven; 
dat geldt voor groot en klein. 
(Refrein)

Zegen (staande) 
 
Slotzang (staande): Johannes de Heer 199 
Eens zal op de grote morgen 
klinken het bazuingeschal, 
dan zal Jezus wederkomen 
als de Rechter van 't heelal. 
 

Refrein: 
Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 

 
Eens zal op de grote morgen 
't mensdom zwijgen, eind'lijk stil: 
dan zal Jezus Christus vragen: 
"Wat deed u om Mijnentwil?" 

Eens zal op de grote morgen 
Jezus macht worden erkend: 
dan zal ieder mens beseffen, 
dat Gods woord geen leugens kent. 

 
Eens zal op de grote morgen 
blank en bruin worden vereend: 
kleur of ras is niet belangrijk, 
maar Gods gunst aan ons verleend 
 


