Liturgie voor zondagmorgen 29 oktober 2023

Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 14:30
Ds. J.H. Bonhof Ds. J.H. Bonhof
Schriftlezing: Schriftlezing:
Mattheus 8: 5-27 Romeinen 3:9-24

Mededelingen

Mededel

Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar
br. A. Wubs en worden weggebracht door Ingrid Uil. De bloemen op dankdag
zullen, als groet van de gemeente, naar fam. Meijer-Cannegieter gaan en
worden weggebracht door Trijnie Braam.

Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen

Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij
het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de
gebouwen.

Collecte voor de zending: Volgende week zondag is het de eerste zondag van
de maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het
thema van vanmiddag is “God redt iedereen die gelooft” n.a.v. Romeinen 3:
21-32.

ingen D.V.

Dankdag 1 november: Komende woensdag is het dankdag voor gewas en
arbeid. De dienst begint om 19.30 uur. Ds. J.R. Bulten hoopt deze dienst voor
te gaan.

Zondag 5 november: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30
uur en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan.
Tijdens de middagdienst hoopt ds. J. van der Vecht voor te gaan.

Zondag 12 november: Tijdens de middagdienst op zondag 12 november
wordt het sacrament van de doop bediend aan Sion en Lise Westra.

Welkom

& Mededelingen

Aanvangslied (staande): Opwekking 789

U leert me lopen op het water, Refrein:
de oceaan is weids en diep. En als de golven overslaan,
U vraagt me alles los te laten, dan blijf ik hopen op uw naam.
daar vind ik U en ik twijfel niet. Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U
en U van mij.

De dieps

te zee is vol genade.

Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

(Refrein)




Bridge 2x:

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,

in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.

Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
(Refrein)

Stil gebed (staande)

Woord van verwachting en groet namens God (staande)

Samenzang: Psalm 42:1,4 en 5 (OB)

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,

dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';
God des levens, ach, wanneer

zal ik naad'ren voor Uw ogen,

in Uw huis Uw Naam verhogen?

Maar de HEER' zal uitkomst geven,
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,

en dat melden in mijn lied;

Gebed

Lezing van de Wet

Samenzang: Psalm 19: 1 en 6 (NB)
De hemel roemt den Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

Schriftlezing: Matthelis 8:5-27
Kindermoment

'k Denk aan U, o God, in 't klagen

uit de landstreek der Jordaan.

Van mijn leed doe 'k Hermon wagen;
'k roep van 't klein gebergt' U aan.

'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,
daar 't gedruis der waat'ren groeit,
daar Uw golven, daar Uw baren

mijn benauwde ziel vervaren.

'k zal Zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht;

en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.

Als Gij uw knecht behoedt,

o Heer, zal overmoed

niet heersen over mij.

Legt Gij mijn drift in toom,
dan leef ik recht en vroom,
van grote zonden vrij.

Breng voor uw aangezicht
mijn wens en woord in 't licht
door al mijn levensdagen.
Verlosser, zie mij aan,

mijn Steenrots, doe mij staan
in uw groot welbehagen.



Zingen: Opwekking kids 233
(na het lied worden de kinderen naar de oppas gebracht)

God heeft een plan met je leven, Refrein:

je bent hier met een doel. Dus stap uit je boot,
Geloof het diep van binnen, durf op water te lopen.
’t is meer dan een gevoel. Vraag God om hulp

Hij doet meer dan je kan bidden, en de hemel gaat open.
Hij is groter dan je denkt. Wees maar niet bang,
Ik weet dat Hij je helpt, Hij is altijd bij jou.

ik weet dat Hij je kent. In de storm, in de strijd,

in een moeilijke tijd:
God is trouw.

God heeft een plan met je leven, Halleluja, halleluja.
je bent hier met een doel. Halleluja, halleluja.
Geloof het diep van binnen, Halleluja, halleluja.
"t is meer dan een gevoel. Halleluja, halleluja.
Hij doet meer dan je kan bidden, (Refrein)

Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.
(Refrein)

Verkondiging: Vers 23 — 27
‘Jezus volgen in de storm’

Samenzang: Psalm 93:1, 2 en 3 (NB)

De HEER is Koning, Hij regeert altijd,

omgord met macht, bekleed met majesteit.

Hij grondvest d'aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

Uw troon staat van de aanvang af gesteld

op vaste pijlers in het oergeweld.

Rivieren slaan, rivieren slaan, o HEER,

het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

Geweldiger dan water en dan wind

is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de HERE die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

Dankgebed

Inzameling van de gaven
(de kinderen worden van de oppas gehaald)



Slotzang: Opwekking 807 (staande)
In mijn twijfels, mijn verdriet,

in mijn falen ontbreekt U niet.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;

in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,

waar U woont.

Waar U woont,

waar U woont,

waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.

In de morgen zing ik mijn lied.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
(Refrein)

U schijnt feller dan de sterren. )
Heer, U leidt ons door de storm. )
U schijnt feller dan de sterren. ) 2x
Heer, U leidt ons door de storm. )

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.

(Refrein)

Zegen (staande)



