
Liturgie voor zondagmiddag 29 oktober 2023 
 

 Middagdienst: 14:30 

Ds. J.H. Bonhof 

Schriftlezing: 
Romeinen 3: 9-24 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar 

br. A. Wubs en worden weggebracht door Ingrid Uil. De bloemen op dankdag 
zullen, als groet van de gemeente, naar fam. Meijer-Cannegieter gaan en 
worden weggebracht door Trijnie Braam. 

▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen 

▪ Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij 
het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de 
gebouwen.  

▪ Collecte voor de zending: Volgende week zondag is het de eerste zondag van 
de maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is “God redt iedereen die gelooft” n.a.v. Romeinen 3: 
21-32. 
 

Mededelingen D.V. 
▪ Dankdag 1 november: Komende woensdag is het dankdag voor gewas en 

arbeid. De dienst begint om 19.30 uur. Ds. J.R. Bulten hoopt deze dienst voor 
te gaan. 

▪ Zondag 5 november: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 
uur en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan. 
Tijdens de middagdienst hoopt ds. J. van der Vecht voor te gaan.  

▪ Zondag 12 november: Tijdens de middagdienst op zondag 12 november 
wordt het sacrament van de doop bediend aan Sion en Lise Westra. 

Welkom 
 
Aanvangslied: Liedboek 457:1, 3 en 4 (staande) 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
  
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 
  
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 



Stil Gebed (staande) 
Woord van verwachting en groet namens God (staande) 
 
Samenzang: Opwekking 244 
Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters. 
Maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 

En diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Schriftlezing (HSV): Romeinen 3:9-24 
 
Samenzang: Psalm 73: 1, 6 en 8 (NB) 
Ja, God is goed voor Israël, 
is waarlijk goed, ik weet het wel, 
voor 't zuiver hart dat leeft in vrede. 
Maar ik was bijna uitgegleden. 
Mijn afgunst groeide met de dag, 
daar ik der bozen voorspoed zag, 
hoe moeiteloos hun leven is, 
zo zonder kwelling en gemis. 
 

Toen 'k dat in wanhoop overwoog, 
toen werd het donker voor mijn oog, 
ik tastte rond als in den blinde 
om van uw recht het spoor te vinden. 
Totdat ik in de tempel ging, 
uw heilge stilte mij omving, 
toen heb ik pas het lot verstaan 
van wie hun weg ten einde gaan. 

Hoe was ik in opstandigheid 
een dwaas voor U die wijsheid zijt. 
Ik zag geen zin meer in het leven, 
dat door het kwade scheen omgeven, 

dat naar geen doel meer scheen gericht. 
Ik was voor U, die troont in 't licht, 
een zot, die ziet en niet verstaat, 
een dier, het weet niet waar het gaat. 

 
Verkondiging: “De meeste mensen deugen?!” 
 
Samenzang: Psalm 139: 1, 8, 10 en 14 (NB) 
HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 

Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

O God, hoe diep verwonderd ga 
ik uw volmaakte wijsheid na. 
Hoe schoon is alles wat Gij doet. 
Hoe kostelijk in overvloed 
zijn uw onpeilbare gedachten, 
ik overdenk die al mijn nachten. 
 

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven.



Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
De kinderen worden van de oppas en de zondagsschool gehaald 
 
Kinderlied: Je bent bijzonder 
Refrein: 
Je bent bijzonder, o ja, 
je bent een wonder, ja, ja, 
je bent heel speciaal, weet je dat? 
O, ja? Ja, ja! 
Je bent bijzonder, o ja, 
je bent een wonder, ja, ja, 
je bent een hele grote schat. 
O, ja? Ja, ja! 
 
Soms denk je: Ach, wat stel ik voor, 
(wat stel ik voor), 
ben ik niet een hele grote domoor, 
een banaan die niemand ziet staan, 
(ziet staan), 
maar nee, dat is niet waar, 
luister maar. 
 
(Refrein) 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Slotzang: Opwekking 263 (staande) 
Er is een Verlosser, 
Jezus, Zoon van God. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
heilig God is Hij. 
 

Jezus, mijn Verlosser, 
niemand is aan U gelijk. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
maakt van zonden vrij. 

Refrein: 
Dank U, o mijn Vader. 
U gaf uw eigen Zoon, 
uw Geest als hulp voor ons totdat 
het werk op aarde is gedaan. 

Ja, de dag zal komen 
dat ik Jezus zie. 
Dan zal ik mijn Koning dienen 
voor eeuwig en eeuwig. 

 
Zegen (staande) 


