
Liturgie voor de middagdienst op zondag 14 januari 2024, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 16:30 uur 

Br. B. Noteboom Ds. A.C. van der Wekken 
Schriftlezing:  (HSV) 
Marcus 12: 28-33 

Schriftlezing:  (HSV) 
Lucas 2: 15-20 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar 

A.J. Wieske en worden weggebracht door Trijnie Braam. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en zaal 3. Het 

thema van vanmiddag is “Gideon” n.a.v. Richteren 6 en 7. 
 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 21 januari: Volgende week zondag beginnen de diensten op de 
normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens beide diensten hoopt ds. J.R. 
Bulten voor te gaan. 

 

  



Welkom  
 
Aanvangslied: Opwekking 717 (Stil, mijn ziel, wees stil) 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van 
morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 

Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U en zal 
niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je 
leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding. 
(Refrein) 
 

Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds 
omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht 
doorbreekt. (Refrein 2x)

Stil gebed 
Woord van verwachting en groet namens God 
 
Zingen:  Psalm 119: 53 en 86 OB  
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
Bevestigen, in al mijn levensjaren, 
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 
Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 
 
Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, 
gelijk een bron zich uitstort op de velden; 
wanneer ik door uw Geest uw wetten leer, 
dan zal mijn tong uw redenen vermelden; 
want uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 
gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 
 
Gebed bij de opening van de Schriften  
 
Schriftlezing: Lukas 2: 15 – 20 (HSV)  



Zingen: Psalm 105: 1, 2 en 3 NB  
Looft God den HEER, en laat ons 
blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den HEER, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 

Vraagt naar des HEREN grote 
daden; 
zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 
volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs nieuwe naam genoemd. 

God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 

't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Tekstafkondiging: Lukas 2: 19 
Verkondiging met als thema ‘In de leer bij Maria  
 
Zingen: Gezang 328: 1, 2 en 3 (Here Jezus, om Uw Woord)  
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 

Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen. 
 
Dankgebed  
Inzameling van de gaven (de kinderen worden van de oppas en de 
zondagschool gehaald) 
 
  



Kinderlied: Hoger dan de blauwe luchten  
Hoger dan de blauwe luchten 
en de sterretjes van goud 
woont een Vader in de hemel 
die van alle kind'ren houdt. 
  

Ook voor zieke kind'ren zorgt Hij, 
kent hun tranen en hun pijn. 
Ja, voor groten en voor kleinen 
wil de Heer een helper zijn. 

Daarom vragen wij eerbiedig 
vouwen onze handjes saam. 

Heer, die altijd naar ons luistert, 
neem nu ons gebedje aan. 

Amen 
We belijden ons geloof  
 
Zingen: Opwekking 687 (Heer, wijs mij Uw weg)     
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 

Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is; 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
 

Heer, toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft.

Zegen 


