Liturgie voor de middagdienst op zondag 25 februari 2024,
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 14:30 uur
Br. J. Woltjer Br. J. Woltjer
Schriftlezing: (HSV) Schriftlezing: (HSV)
Psalm 3 Mattheus 16: 13-20

HC Zondag 31

Mededelingen

Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar F.
Kamminga en worden weggebracht door Trijnie Braam. Het extra boeket gaat
naar E. Wesseling-Wubs. Het extra boeket mag direct na de ochtenddienst
meegenomen worden.

Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.

Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij
het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de
gebouwen.

Collecte voor de zending: Volgende week is het de eerste zondag van de
maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending.
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en zaal 3. Het
thema van vanmiddag is “Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen?” n.a.v.
Johannes 13: 1-17.

Potgrondactie JV: Februari is actiemaand voor de JV. De verkoop van
potgrond (20L) en/of bemeste tuinaarde (40L) is gestart. Door hier te klikken
kunt u een bestelling doen. Bestellen kan ook bij Dennis Westra. Uw
bestelling is af te halen op zaterdagochtend 16 maart tussen 09.00 uur en
12.00 uur. Deze ochtend is het gebouw ook open om koffie met (zelfgemaakt)
gebak te kopen. De opbrengst gaat naar de jeugdvereniging. Bestellen kan
nog tot 2 maart.

Mededelingen D.V.

Zondag 3 maart: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09:30 uur
en 14:30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J. R. Bulten voor te gaan. Tijdens
de morgendienst en middagdienst vieren wij als gemeente het Heilig
Avondmaal.



https://forms.gle/LuFyhgrKgjNj125p9

Welkom

Aanvangslied (staande): Gezang 21 (LVK): 1 en 7 ‘Alles wat adem heeft...’

Alles wat adem heeft love de Here, Roemt dan, gij mensen, en lofzingt
zinge de lof van Isrels God! tezamen

Zolang ik hier in het licht mag Hem die zo grote dingen doet.
verkeren, Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. zinge nu blijde: God is goed!

Die lijf en ziel geschapen heeft Love dan ieder die Hem vreest

worde geloofd door al wat leeft. Vader en Zoon en Heilge Geest!
Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Stil Gebed (staande)
Woord van verwachting en groet namens God (staande)

Samenzang: Psalm 103 (LVK): 1 en 3 ‘Zegen mijn ziel....’
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,

laat al wat binnen in mij is Hem eren,

vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,

die u geneest, die uit het graf uw leven

verlost en kroont met goedertierenheid.

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing (HSV): Mattheus 16: 13-20 en aansluitend Zondag 31

Samenzang: Opwekking 123: ‘Groot is uw trouw, o Heer’

Groot is uw trouw, o Heer, Ben ik ontrouw,
mijn God en Vader. Gij blijft immer dezelfde
Er is geen schaduw van omkeer die Gij steeds waart,

bij U. dat bewijst Gij ook nu.



Refrein: Groot is uw trouw, o Heer,

groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij
weer betoond.

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag,

Al wat ik nodig had,

hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in
eeuwigheid. (Refrein)

Verkondiging: ‘De verkondiging de Kerk uit’

Samenzang: Gezang 303 (LVK): ‘De ware kerk des Heeren’

De ware kerk des Heren,

in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,

de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.

Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,

door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,

de stem der martelaren
roept uit: o Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,

de morgen vol gezang.

Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.

Dankgebed
Inzameling van de gaven

Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;

één doop, één Geest, één woord.

Zo offert allerwege

de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

In 't woeden aller tijden

is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!

Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt

de bruid, de hoge vrouwe,

de kerk die zegepraalt.

Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

(de kinderen worden van de oppas en de zondagsschool gehaald)



Kinderlied: Onder, boven, voor en achter

Refrein:

Onder, boven,

voor en achter,
God is altijd bij mij.
Onder, boven,

voor en achter,
God is om mij heen.

Al ga ik naar mijn oma

met de trein en bus

of speel ik op het schoolplein
met mijn broer en zus.

Geloofsbelijdenis (staande)

Al vlieg ik met het vliegtuig
naar een heel ver land

of vaar ik naar een eiland
met een prachtig strand.

Al loop ik naar de buurvrouw
aan de overkant;

ik ben nooit in mijn eentje,
want... (Refrein)

Al loop ik voor mijn moeder
naar de brievenbus;

God is altijd bij mij,

dus... (Refrein)

Slotzang (staande): Opwekking 334: ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen’

Heer, uw licht en uw liefde schijnen

waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom,

vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest,

stort op ons uw vuur.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik
horen.

Schijn in mij, schijn door mij.
(Refrein)

Zegen (staande)

Zend uw rivier,

laat uw heil

heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw Woord:
dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons
leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
(Refrein)



