Liturgie voor de middagdienst op zondag 10 maart 2024,
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 16:30 uur
Ds. J.J. Lof Br. B. Koerts
Schriftlezing: (HSV) Schriftlezing: (HSV)
Mattheus 26: 1-16 1 Koningen 3: 1-15

Mededelingen

= Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, A.
Koppe-Doorduin. De bloemen worden weggebracht door Jeanet Hillenga

= Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week is de

tweede collecte bestemd voor de bloemencommissie.

= Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en zaal 3. Het
thema van vanmiddag is “Simon, je slaapt!.” n.a.v. Marcus 14: 32-41..

=  Actiedag JV 16 maart: Op zaterdagochtend 16 maart houdt de JV een
actieochtend. Tijdens deze ochtend is het gebouw open om koffie/thee met
(zelfgemaakt) gebak te kopen. Daarnaast kunt u uw bestelde potgrond en
bemeste tuinaarde ophalen. De actieochtend begint om 09.00 uur en duurt

tot 12.00 uur.

Mededelingen D.V.

= Biddag 13 maart: Komende woensdag is het biddag, de avonddienst begint om
19.30 uur. Ds. J.R. Bulten hoopt deze dienst voor te gaan. 's Middags is er een
kindermiddag in het gebouw. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot

15.30 uur. ledereen tussen 4 jaar en 10 jaar is van harte welkom!

=  Zondag 17 maart: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09:30 uur
en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan.

Tijdens de middagdienst hoopt br. B. Koerts voor te gaan.




Welkom

Zingen: Gezang 95:1, 3 (LvdK)

Nu bidden wij met ootmoed en
ontzag

de Vader aan, wiens naam aan elk
geslacht

in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar zijn heerlijk wezen,

Hij ons de kracht des Heiligen Geestes
geve

en de Messias bij ons intrek neme.
Zijn liefde is de grondslag van ons
leven,

de oorsprong van ons hart.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Opwekking 544

Meer dan rijkdom, meer dan macht,
meer dan schoonheid van sterren in
de nacht,

meer dan wijsheid die deze wereld
kent

is het waard te weten wie U bent.
Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit
aanschouwd,

meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.

Meer dan rijkdom, meer dan macht,
meer dan schoonheid van sterren in
de nacht,

meer dan wijsheid die deze wereld
kent

is het waard te weten wie U bent.

(Refrein)

Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,
die verder gaat dan al ons bidden reikt
en meer is dan ons diepste denken
peilt,

zij heerlijkheid en glorie

in de gemeente die Hij heeft verkoren,
in elk geslacht dat van zijn naam zal
horen,

door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
en tot in eeuwigheid.

Refrein:

In een graf verborgen door een
steen,

toen U zich gaf, verworpen en
alleen;

als een roos geplukt en
weggegooid

nam U de straf, en dacht aan mij,
meer dan ooit.

Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit
aanschouwd,

meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.



Gebed

Schriftlezing: 1 Koningen 3:1-15 (HSV)

Zingen: Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet
gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal
staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij
verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

Zegen ons waar we in geloof voor
leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde
ge ven.

Zegen om de ander tot zegen te
zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Refrein 3: Vader, maak ons tot een
zegen

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede

zijn wij zegenend nabij.

Preek:

Refrein 1: Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met Uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor
mij.

Refrein 2: Vader, maak ons tot een
zegen

hier in de woestijn.

Wachtend op Uw milde regen

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Van Uw liefde delend

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Met een hart vol vrede

zijn wij zegenend nabij.

Van Uw liefde delend

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.



Zingen: Psalm 73:9, 10 (LvdK)
Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,

mijn twijfel stilt en mijn verlangen,

die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,

Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,

uw wijsheid is het die mij leidt

en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Danken en bidden
Collecten

Kinderlied:
Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 138:1, 4 (LvdK)
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel

ik voor U neder.

Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd

ik U mijn beden.

Naar 't heiligdom waar Gij
vertoeft

hef ik het hoofd,

ik zal U prijzen.

Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid

en trouw bewijzen.

Zegen

Wien heb ik in den hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.

Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wien ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet,

schenkt Gij mij leven.

Wanneer mijn vijands toorn
ontbrandt,

uw rechterhand

zal redding geven.

De HEER is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk

voor mij voleinden.

Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron,

wil bijstand zenden.



