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Mededelingen en welkom 
 
Zingen: Psalm 25: 2, 4 NB    m.m.v. bovenstemgroep  
HERE, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G'uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 

God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des HEREN: 
wie Hem needrig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

Stil gebed 
Votum en groet 
Gebed 
 
Zingen: Gezang 180: 1, 3, 4 
Gethsémane, die nacht moest 
eenmaal komen. 
De Heiland heeft bewust die weg 
genomen. 
Hij laat zijn doel niet los, wijkt 
niet terzijde, 
aanvaardt het lijden. 
 

Wie heeft gewaakt van die het 
naaste stonden? 
Hij heeft hen driemaal slapende 
gevonden. 
Hij ging terug en heeft alleen 
geleden, 
eenzaam gebeden: 

Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan; 
waar zijn de englen die Mij kunnen bijstaan? 

Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, 
uw wil geschiede. 

 
Schriftlezing: Markus 14: 32-41 (HSV) 
32 En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsémané was, en Hij 
zei tegen Zijn discipelen: Ga hier zitten totdat Ik gebeden zal hebben. 33 
En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en begon ontdaan 
en zeer angstig te worden; 34 en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer 
bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak. 35 En toen Hij iets verder 
gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat 
uur aan Hem voorbij zou gaan. 36 En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn 
mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, 
maar wat U wilt. 37 En Hij kwam en trof hen slapend aan en Hij zei tegen 
Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat één uur te waken? 38 Waak 



allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, 
maar het vlees is zwak. 39 En toen Hij weer weggegaan was, bad Hij en 
sprak dezelfde woorden. 40 En toen Hij terugkwam, trof Hij hen opnieuw 
slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden; en zij wisten niet wat 
zij Hem moesten antwoorden. 41 En Hij kwam voor de derde keer en zei 
tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; het is genoeg, het uur is 
gekomen; zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van 
de zondaars. 
 
Zingen: Psalm 142: 1, 3, 4 DNP    m.m.v. bovenstemgroep  
Wanhopig schreeuw ik tot de HEER; 
mijn zorgen werp ik voor Hem neer.  
Ik smeek om hulp, ik roep Hem luid; 
mijn klachten stort ik voor Hem uit. 
 

Vertwijfeld kijk ik om mij heen;  
maar niemand helpt, ik ben alleen –  
geen medemens die mij ziet staan,  
geen schuilplaats waar ik heen kan gaan. 

Ik roep tot U, ik blijf erbij: 
U bent het toevluchtsoord voor mij. 

HEER, alles wat ik heb, bent U. 
Zie mijn ellende, help mij nu.

 
Verkondiging 
 
Zingen: Opwekking 268: 1, 2 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als 
mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 

Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 

En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 

verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 

(Refrein) 
 
Gebed 1: voor gewas en arbeid 
 
Zingen: Opwekking 268: 4 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 

Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en kracht. 



Gebed 2: voor kerk en wereld  
 
Zingen: Psalm 42: 1, 5 OB    m.m.v. bovenstemgroep  
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 
 

Maar de Heer zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen.

Collecte  
 
Geloofsbelijdenis zingen: EvL 289 
Ik geloof in God de Vader 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, 
heel de schepping zingt zijn eer 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 

Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
groot is het geheimenis 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 

Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen, God zij glorie, 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam - 
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
 

Ik geloof ook in de Geest, 
Adem van God uitgegaan. 
Hij vertroost en Hij versterkt ons, 
waar wij in het leven staan. 
Door de Geest zijn wij verbonden 
met de Heer en met elkaar. 
Door zijn leiding gaan wij verder, 
maakt Hij zijn beloften waar. 

Zegen 


