
Liturgie voor de middagdienst op zondag 5 mei 2024, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 16:30 uur 

Ds. H. Raveling 
doopdienst Lieve Raveling 

Ds. A.C. van der Wekken 

Schriftlezing:  (HSV) 
Psalm 139 

Schriftlezing:  (HSV) 
1 Korintiërs 15: 12 - 20 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar J. 

Brouwer en worden weggebracht door Klasina Wubs. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Collecte voor de zending: Vandaag is het de eerste zondag van de maand. Bij 

het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending. 
▪ Aanschaf collectebonnen: Maandagavond, 6 mei bent u weer in de 

gelegenheid om collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De 
penningmeester zitten tussen 18.30 uur en 19.00 uur weer voor u klaar.  

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en zaal 3. Het 
thema van vanmiddag is “De Heer is mijn Herder” n.a.v. Psalm 23. 
 

Mededelingen D.V. 
▪ Zondag 12 mei: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 uur en 

14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan. Tijdens 
de middagdienst hoopt ds. J. van der Vecht voor te gaan.  

 

Welkom  
 
Aanvangslied: Opwekking 44 (Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft)  
Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 

Refrein: Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld 
op zich nam. 

Verdreven is de schaduw 
van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. 
(Refrein) 
 

Hij doet ons dankbaar 
schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst 
een heerlijk vergezicht. 
(Refrein) 



Stil gebed 
Woord van verwachting en groet namens God  
 
Zingen:  Psalm 56: 5 en 6 OB   
Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord; 
ik heb het zelf uit zijnen mond gehoord. 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord, 
wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
mij bijstand boodt en 't onheil af zoudt wenden, 
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
door ijver aangespoord. 
 
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood, 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot, 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood, 
Gij hebt mijn smart verdreven, 
uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven. 
'k Zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven: 
zo word' door mij zijn Naam altoos verheven, 
zo word' zijn lof vergroot. 
 
Gebed bij de opening van de Schriften  
 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12 - 20 (HSV)  
12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, 
hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de 
doden is? 13. En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus 
ook niet opgewekt. 14. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze 
prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. 15. En dan 
blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van 
God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft 
opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. 16. Immers, als 
de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. 17. En als 
Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw 
zonden. 18. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. 19. Als 
wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij 
de meest beklagenswaardige van alle mensen. 20. Maar nu, Christus ís 
opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die 
ontslapen zijn. 
 



Zingen: Psalm 118: 9 en 10 NB  
Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's HEREN naam. 
Wij zeegnen u uit 's HEREN woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
 

De HEER is God, zijn gunst verheugde 
ons oog en hart met vrolijk licht. 
Nu worde 't offer onzer vreugde 
op zijn altaren aangericht. 
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, 
o God, U roemen wijd en zijd. 
Laat aller lof ten hemel rijzen: 
Gods liefde duurt in eeuwigheid. 

Tekstafkondiging: 1 Korintiërs 15: 17a 
Verkondiging: ‘Als het nou toch eens niet waar zou zijn.’ 
 
Zingen: Opwekking 71 (Jezus leeft in eeuwigheid) 
Refrein 1:  
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 

Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
(Refrein 1) 

 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 

Refrein 2: 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
Dankgebed  
Inzameling van de gaven (kinderen komen terug) 
 
Kinderlied: Jezus is de Goede Herder 
Refrein: 
Jezus is de Goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de Goede Herder. 
Brengt mij veilig naar de stal. 
  

Als je 's avonds niet kunt slapen 
en je bang in 't donker bent. 
Denk dan een aan al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent. 
(refrein) 

En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet. 
Denk dan an de Goede Herder, 

Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 
(refrein)

 



We belijden ons geloof  
 
Zingen: Opwekking 213: 1, 2 en 3 (U zij de glorie)  
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald' een engel af, 
heeft de steen genomen 
van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen 
weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zegen 


