
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Liturgie voor de dienst op zondagmiddag 12 mei 2024 
 

Welkom in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela 
 

 Middagdienst (14:30 uur) 
Voorganger ds. J. van der Vecht 

 
 



Welkom 
 
Zingen: Opwekking 400  
Liefde was het, onuitputt’lijk, 
liefd’ en goedheid, eind’loos groot. 
Toen de levensvorst op aarde 
tot ons heil zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! 
God geeft vreugd’ en dankensstof. 
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
in de hemel zijnen lof. 
 
Rijd als Heerser door de velden, 
Jezus in uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden, 
zelfs de hel niet met haar macht. 
Voor uw naam, zo groot en heerlijk 
zinkt de vijand weg in ’t niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven, 
als zij U, haar Koning, ziet. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Nieuwe Liedboek 150a: 1, 2 
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt. 
 
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
Gebed (epiklese) 
 
Schriftlezing Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 1,  Johannes 1:1-7 en 4:7-21 
 
Zingen: Psalm 103: 1 en 5 (DNP) 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 



Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Nieuwe Liedboek 891: 1 en  2 
Heer ik kom bij U, neem mijn leven, maak mij nieuw  
door uw grote liefde. U houdt van mij.  
Heer, ik weet het nu: in mijn zwakte  
draagt U mij. Ik word overweldigd  
door de kracht van uw liefde.  
 
Refrein:  
Draag mij Heer, Neem mij in uw armen.  
Draag mij Heer, Sluit mij in uw hart. B 
ent U bij mij, dan vlieg ik als een arend,  
omdat uw Geest mij draagt. U geeft mij vleugels,  
Heer met de kracht van uw liefde.  
 
Geef dat ik kan zien. Laat mij uw gezicht zien Heer,  
dan ken ik uw liefde. U woont in mij.  
Heer, vernieuw mijn hart, want dan kan ik leven,  
Heer zoals U dat wilt:  
In de kracht van uw liefde. 
(refrein) 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderlied: Opwekking kids 135 
Je bent bijzonder, o ja, 
je bent een wonder, ja, ja, 
je bent heel speciaal, weet je dat? 
O, ja? Ja, ja! 
Je bent bijzonder, o ja, 
je bent een wonder, ja, ja, 
je bent een hele grote schat. 
O, ja? Ja, ja! 
  
Soms denk je: Ach, wat stel ik voor, 
wat stel ik voor 
ben ik niet een hele grote domoor, 



een banaan die niemand ziet staan, 
ziet staan 
maar nee, dat is niet waar, 
luister maar. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen: Gezang 481 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
  
Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
  
Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
  
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven.  
 
Zegen 
 
 


