
Liturgie voor de morgendienst op zondag 23 juni 2024
in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 14:30 uur
Ds. J.R. Bulten Ds. J.R. Bulten
Schriftlezing (HSV): Jona 3 Schriftlezing (HSV): Jona 4
Mededelingen 

 Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, 
naar Jacqueline Sterenborg-Brouwer en worden weggebracht door Klasina
Wubs.

 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 

 Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de 
maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor het 
onderhoud van de gebouwen.

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en zaal 3. 
Het thema van vanmiddag is “Het voorbeeld van de tien meisjes” n.a.v.  
Mattheüs 25: 1-13.

Mededelingen D.V.
 Zondag 30 juni: Volgende week zondag beginnen de diensten op de 

normale tijden. Tijdens beide diensten hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan. 
 Beachdienst 23 juni: Vandaag is er weer een beachdienst. De dienst 

begint om 11.30 uur in het Boekhovenpark in Nieuwe Pekela (bij de rode 
beuk). Dus niet aan het Heeresmeer, vanwege het drassige terein aldaar. 
Het thema van de dienst is: “In het water van de doop”. De dienst wordt 
geleid door pastoor A.G. Buter en muzikale begeleiding is er van ‘The 
Ambassadors’.

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 130: 1, 2 (DNP)
Vanuit het diepe duister
vind ik geen uitweg, HEER.
Ik schreeuw om redding; luister,
geef aandacht, reageer.
U kent mijn hele leven,
mijn zondige gedrag.
Toch wilt U steeds vergeven.
Uw naam verdient ontzag!

Stil gebed, votum en groet 

Ik blijf de HEER verwachten,
mijn ziel ziet uit naar Hem.
Zijn woord vult mijn gedachten;
ik hunker naar zijn stem.
De HEER laat van zich horen,
blijf hopen, Israël!
Eens zal de morgen gloren
van redding en herstel.



Zingen: Psalm 25: 2 en 4 (OB)
HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten. 

Wetslezing

Zingen: Opwekking 428
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ′t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan 'k zien.

Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

Gebed om opening v. Gods Woord 

Schriftlezing: Jona 3 (HSV)

Kindermoment

Kinderlied: 'Uw Woord is een lamp'
Uw Woord is een lamp voor mijn 
voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn 
voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, uw Woord is
een licht.
Uw Woord is een lamp voor mijn 
voet en een licht op mijn pad.

Kinderen 0-4 jaar naar de oppas 

Verkondiging

's HEEREN goedheid kent geen 
palen;
God is recht, dus zal Hij door
Onderwijzing hen, die dwalen,
Brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
In het effen recht des HEEREN.
Wie Hem need'rig valt te voet,
Zal van Hem zijn wegen leren. 

Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid  )
Dat ik genade vond.           )2x



Zingen: Joh. de Heer 283: 1, 2 en 4
Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon
opklimt tot des rechters troon,-
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Voorbede en dankzegging

Collecte (kinderen terug van oppas)

Zingen: Psalm 42: 1 en 3 (OB)
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen? 

Zegen

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven. 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen


