
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 7 juli 2024 
Viering van het Heilig Avondmaal 

 
Welkom in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst (09.30 uur) 
Voorganger ds. J.R. Bulten 

Middagdienst (14:30 uur) 
Voorganger ds. J.R. Bulten 

 
 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 139: 1, 14 NB  
HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 

 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Opwekking 797 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich 
thuis! 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de 
Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons 
geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt. 

 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en 
gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en 
recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het 
geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te 
zijn. 
(refrein) 
 

(2x) 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
(refrein 2x) 
 
 
 
 
 

Wetslezing 
 
 
 



Zingen: Psalm 1: 1, 2 DNP  
Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt, 
wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt, 
wie weigert om met spotters op te 
trekken. 
Gelukkig wie met blijdschap blijft 
ontdekken 
hoe rijk de wet is die de HEER hem geeft, 
wie dag en nacht uit deze woorden leeft. 

Hij is zoals een boom die is geplant 
in goede grond, dicht bij de waterkant. 
Wanneer het tijd is zal hij vruchten 
dragen. 
Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen. 
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet. 
Wat hij ook onderneemt, het lukt hem 
goed. 

 
Gebed om opening van Gods Woord 
 
Schriftlezing: Handelingen 15: 35-41 (HSV) 
 
Kindermoment 
 
Zingen kinderlied: Liefde, blijdschap, vrede 
Refrein: 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 
 

Het is vaak moeilijk 
om goed te doen. 
En echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer 
als hulp voor ons 
zijn Heil'ge Geest gegeven. 
(refrein) 

 
Waar je ook bent 
of wat je ook doet. 
Hij wil je steeds weer leren. 
Om door je hele doen 
en laten heen 
de Vader te vereren. 
(refrein) 
 

Wanneer Gods Geest 
je leven leidt. 
Dan zul je pas gaan merken. 
Dat zijn aanwezigheid 
je vrede geeft, 
en altijd zal versterken. 
 

Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 481: 1, 2  
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
  

Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen.



 
Lezen formulier 
 
Zingen: Gezang 481: 3  
Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

  
Viering Heilig Avondmaal 
 
Zingen: Gezang 481: 4  
Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met 
macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
Voorbede en dankzegging 
 
Collecte (kinderen terug van de oppas) 
 
Zingen: Opwekking 249 
Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt 
uw wegen bekend. 
 
Refrein: 
Samen op weg gaan, 
dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, 
genade en kracht, 
als een lamp, 
die nog schijnt in de nacht. 
 
Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
(Refrein) 
 



Zegen 
 
Zingen: Opwekking 58: Vrede zij u 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
 
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 


