Liturgie voor de morgendienst op zondag 21 juli 2024

Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 14:30 uur
Ds. J.R. Bulten Ds. C.G. op ‘t Hof
Schriftlezing (HSV): Schriftlezing (HSV):
Psalm 104 Jeremia 28

Mededelingen

Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente,
naar Bram Goossens en worden weggebracht door Wennie Davids.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.

Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de
maand. Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor het
onderhoud van de gebouwen.

Zondagsschool: In verband met de zomervakantie is er geen
zondagsschool.

Flessenactie Compassion: In de ontmoetingshal staat een grote fles voor
statiegeldflessen en blikjes. De opbrengst van deze actie gaat naar de
Compassionactie waar Anita van der Laan in het Kompas en op dit
infoblad over schrijft. De fles staat er tot eind augustus. Lege flessen,
blikjes of kratten worden ook opgehaald, neem hiervoor contact op met
Anita (06-11420454).

Mededelingen D.V.

Zondag 28 juli: Volgende week zondag beginnen de diensten op de
normale tijden. Tijdens beide diensten hoopt ds. W.J.A. Ester voor te
gaan.




Welkom en mededelingen

Zingen: Gezang 479:1,3en 4
Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Psalm 8: 1 en 3 (NB)

HEER, onze Heer, hoe heerlijk en
verheven

hebt Gij uw naam op aarde
uitgeschreven -

machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt
uitgebreid.

Wetslezing: Psalm 103

Zingen: Psalm 103: 4 en 9 (NB)

Zo hoog en wijd de hemel staat
gerezen

boven de aarde, is voor wie Hem
vrezen

zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd 't westen is van 't
oosten,

zo ver doet Hij van hen die Hij wil
troosten

de zonden weg, ja Hij heeft ons
bevrijd.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.

Aanschouw ik 's nachts het
kunstwerk van uw handen,

de maan, de duizend sterren die
daar branden,

wat is de mens, dat Gij aan hem
gedenkt,

het mensenkind, dat Gij hem
aandacht schenkt ?

Laat heel het machtig koninkrijk des
Heeren,

zijn grote naam, zijn grote daden
eren.

Komt allen tot de lof des Heeren
saam.

Lof zij den Heer in hemel en op
aarde,

die aan zijn volk zijn liefde
openbaarde,

en zegen gij, mijn ziel, zijn grote
naam.



Gebed om opening v. Gods Woord
Schriftlezing: Psalm 104
Kindermoment

Zingen kinderlied: Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen
wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Heer, vol geduld toont U ons Uw
liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is
zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven
zingen;

tienduizend redenen tot
dankbaarheid. (refr.)

Kinderen 0-4 jaar naar de oppas
Verkondiging

Zingen: Psalm 146: 1, 4 en 8 (OB)
Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;

'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;

'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

't Is de HEER van alle heren,

Sions God, geducht in macht,

Die voor eeuwig zal regeren

Van geslachte tot geslacht.

Sion, zing uw God ter eer!

Prijs Zijn grootheid; loof den HEER.

Voorbede en dankzegging

Collecte

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige
Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.

't Is de HEER, wiens alvermogen

't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig uit den hogen

Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,

En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.



Kinderen terug van de oppas

Zingen: Nieuwe Liedb. 416:1,3en 4
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen



