
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Liturgie voor de dienst op zondagmiddag 11 augustus 2024 
 

Welkom in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela 
 

 Middagdienst (16:30 uur) 
Voorganger ds. A.C. van der Wekken 

 
 



Welkom 
 
Aanvangslied: Opwekking 464 (staande) 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 

Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 

Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
Stil gebed (staande) 
Woord van verwachting en groet namens God (staande) 
 
Zingen: Gezang 477: 1 en 2 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
  

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Schriftlezing: Genesis 35: 01 – 15 (HSV) 
 



Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 
en met gezang mijn God genaken. 
  

Ik zal, o HEER', Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan, 
want Uwe goedertierenheid 
is tot de heem'len uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
en leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

Verkondiging met als thema ‘We mogen opnieuw beginnen’ 
 
Zingen: Psalm 138: 3 en 4 NB 
Dan zingen zij, in God verblijd, 
aan Hem gewijd, van 's HEREN wegen. 
Groot is des HEREN heerlijkheid, 
zijn majesteit ten top gestegen. 
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 
op hen het oog die needrig knielen. 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
de eigenwaan van trotse zielen. 
 

Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand zal redding geven. 
De HEER is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, wil bijstand zenden. 

Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
(de kinderen worden van de oppas gehaald) 
 
Zingen: Psalm 105: 1 en 2 NB 
Looft God den HEER, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den HEER, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 
Vraagt naar des HEREN grote daden; 
zoekt zijn nabijheid, zijn genade. 
Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt, 
zijn wonderen ten teken stelt, 
volk dat op Abram u beroemt, 
met Jakobs nieuwe naam genoemd. 
 
We belijden ons geloof 
 



Zingen: Opwekking 71 (staande) 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 

Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 

Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
Zegen (staande) 


