
LITURGIE  
  

voor de morgendienst op  
 

STARTZONDAG 
 

8 september 2024  
in de Christelijke Gereformeerde Kerk  

te Nieuwe Pekela 
 

Morgendienst: 10.00 uur 
Startzondag – Kinderdienst 

Middagdienst: 14:00 uur 
Startzondag - Jeugddienst 

Ds. J.R. Bulten Ds. J.R. Bulten 

Schriftlezing:  (BGT) 
Mattheüs 13: 1 - 23 

Schriftlezing:  (NBV21) 
Johannes 15: 1 - 12 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: Vandaag brengen de jongeren bloemen bij iedereen van 70 

jaar en ouder. Na de middagdienst kunt u de jongeren verwachten. Bent u 
niet thuis? Laat dit dan weten aan de nieuwe JV leiders: Geert Raveling of 
Harm Meijer. 

▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor de jeugdraad. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en zaal 3.  
 

Mededelingen D.V. 
▪ Zondag 15 september: Volgende week zondag beginnen de diensten om 

11.30 uur en 16.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. A. van der Os voor 
te gaan. Tijdens de middagdienst hoopt ds. A.C. van der Wekken voor te gaan. 
Denkt u aan de aangepaste tijden van beide diensten? 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Liefde, blijdschap, vrede Hemelhoog 115 
Refrein 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw 
wil de Heer je leren, 
door de Heil’ge Geest in jou. 
 
Het is vaak moeilijk 
om goed te doen. 
En echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer 



als hulp voor ons 
zijn Heil’ge Geest gegeven. 
Refrein 
 
Waar je ook bent 
of wat je ook doet. 
Hij wil je steeds weer leren. 
Om door je hele doen 
en laten heen 
de Vader te vereren. 
Refrein  
 
Wanneer Gods Geest 
je leven leidt. 
Dan zul je pas gaan merken. 
Dat zijn aanwezigheid 
je vrede geeft, 
en altijd zal versterken. 
Refrein  
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Ken je Gods gebod, woorden 1 tot 10 (Zie PPT)  
Ken je Gods gebod, woorden een tot tien? 
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. 
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 
 
Een, dat is de Heer, niemand is als God. 
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 
Dien geen and’re goden, dan God de Heer. 
 
Drie, dat is de naam van de hoge God. 
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer. 
 
Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. 
 
 



Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: 
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 
 
Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. 
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 
 
Gebed om opening van Gods Woord 
 
Zingen: Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig (Op Toonhoogte 541)  
Mijn God is zo groot, 
zo sterk en zo machtig. 
Er ‘s niets wat God niet kan doen. (2x) 
 
De bergen schiep Hij, rivieren erbij, 
de sterren maakte Hij ook! 
Refrein 
 
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij. 
Hij zorgt voor jou en voor mij. 
Refrein 
 
Heb jij soms verdriet? ‘t is God die je ziet. 
Hij legt Zijn handen op jou. 
Refrein 
 
Schriftlezing: Mattheüs 13 vers 1 t/m 23 (BGT) 
1 Nog diezelfde dag ging Jezus naar het meer. Daar ging hij zitten. 2 Er kwam een grote 
groep mensen om hem heen staan. Daarom stapte hij in een boot die daar lag. Hij zat 
in de boot, en alle mensen stonden langs de kant. 3 Jezus vertelde de mensen veel, en 
hij gebruikte steeds voorbeelden. Hij zei: ‘Een boer gaat naar zijn land om te zaaien. 4 
Hij strooit het zaad op het land, en een deel van het zaad valt op de weg. Dat wordt 
door de vogels opgegeten. 5-6 Een ander deel van het zaad valt op harde grond vol 
stenen. Daar ligt maar een dun laagje aarde. Dat zaad komt wel snel op. Maar door die 
stenen kunnen er geen wortels in de grond groeien. Door de felle zon gaat het koren 
dood. 7 Weer een ander deel van het zaad valt tussen het onkruid. Door het onkruid 
kan dat zaad niet groeien. Het krijgt geen ruimte en gaat dood. 8 Maar een ander deel 
van het zaad valt in goede grond. Dat zaad levert goed koren op, met wel honderd of 
zestig of dertig graankorrels. 9 Laat dat goed tot je doordringen!’ Waarom geeft Jezus 
voorbeelden? 10 De leerlingen kwamen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waarom geeft u 
steeds voorbeelden als u de mensen toespreekt?’ 11 Jezus zei: ‘Jullie mogen de 
geheimen van Gods nieuwe wereld kennen. Maar de andere mensen niet. 12 Want 
iemand die veel heeft, krijgt nog meer, zelfs meer dan genoeg. Maar iemand die bijna 



niets heeft, raakt ook het laatste nog kwijt. 13 Ik geef de mensen voorbeelden. Ze zien 
mij en ze horen mij, maar ze begrijpen mij niet. 14 Zo gebeurt wat de profeet Jesaja al 
heeft gezegd over dit volk: Jullie luisteren wel goed, maar jullie begrijpen het niet. Jullie 
kijken wel goed, maar jullie snappen het niet. 15 Dat komt doordat jullie zo vreselijk 
eigenwijs zijn. Jullie ogen en oren zitten dicht. Jullie willen het niet zien. Jullie willen het 
niet horen. Anders zouden jullie begrijpen dat jullie je leven moeten veranderen. En 
dan zou ik jullie te hulp komen.’ 16 Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Het echte geluk is 
voor jullie. Want jullie zien en horen de geheimen van Gods nieuwe wereld. 17Luister 
goed naar mijn woorden: Er zijn veel profeten geweest, en mensen die dicht bij God 
leefden. Zij hoopten die geheimen te horen en te zien. Maar zij kregen ze niet te zien of 
te horen, en jullie wel.’ Jezus legt het voorbeeld uit 18 Jezus zei tegen zijn leerlingen: 
‘Luister goed naar de betekenis van het voorbeeld van de boer die zaait. 19 Sommige 
mensen lijken op het zaad dat op de weg valt. Die mensen hebben het nieuws over 
Gods nieuwe wereld wel gehoord, maar ze begrijpen het niet. Dan komt de duivel en hij 
steelt het bij hen weg. Die mensen zijn het nieuws snel vergeten. 20 Andere mensen 
lijken op het zaad dat valt op harde grond vol stenen. Die mensen zijn blij als ze het 
nieuws horen. 21 Maar dat duurt niet lang. Ze houden het niet vol om te geloven. Als ze 
in moeilijkheden komen door hun geloof, dan geven ze het meteen weer op. 22 Weer 
anderen lijken op het zaad dat tussen het onkruid valt. Die mensen hebben het nieuws 
gehoord, maar ze doen er niets mee. Want ze maken zich zorgen over de dagelijkse 
dingen. Ze willen rijk worden. Dat vinden ze belangrijker. 23 Maar er zijn ook mensen 
die lijken op het zaad dat in goede grond valt. Dat zijn de mensen die het nieuws over 
God horen en het begrijpen. Zij leven zoals God het wil. Zij lijken op het goede zaad, dat 
koren oplevert met wel honderd of zestig of dertig graankorrels.’  
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 459 (Lees je Bijbel, bid elke dag) 
Lees je bijbel, 
bid elke dag 
bid elke dag 
bid elke dag 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
dat je groeien mag, dat je groeien mag 
 
Lees je bijbel,  
bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
Lees je bijbel,  
bid elke dag 
bid elke dag 
bid elke dag 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag 



 
dat je groeien mag, dat je groeien mag 
 
Lees je bijbel,  
bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Bewaar je oog voor wat je ziet  Op Toonhoogte 479  
Bewaar je oog, bewaar je oog 
voor wat je ziet. 
Bewaar je oog, bewaar je oog 
voor wat je ziet. 
Er is een Vriend die op je let 
en die luistert naar 't gebed. 
Bewaar je oog, bewaar je oog 
voor wat je ziet. 
  
Bewaar je oor, bewaar je oor 
voor wat je hoort. 
Bewaar je oor, bewaar je oor 
voor wat je hoort. 
Er is een Vriend die op je let 
en die luistert naar 't gebed. 
Bewaar je oor, bewaar je oor 
voor wat je hoort. 
  
Bewaar je mond, bewaar je mond 
voor wat je zegt. 
Bewaar je mond, bewaar je mond 
voor wat je zegt. 
Er is een Vriend die op je let 
en die luistert naar 't gebed. 
Bewaar je mond, bewaar je mond 
voor wat je zegt. 
  
Bewaar je hand, bewaar je hand 
voor wat je doet. 
Bewaar je hand, bewaar je hand 
voor wat je doet. 
Er is een Vriend die op je let 
en die luistert naar 't gebed. 



Bewaar je hand, bewaar je hand 
voor wat je doet. 
  
Bewaar je voet, bewaar je voet 
voor waar je gaat. 
Bewaar je voet, bewaar je voet 
voor waar je gaat. 
Er is een Vriend die op je let 
en die luistert naar 't gebed. 
Bewaar je voet, bewaar je voet 
voor waar je gaat. 
  
Bewaar je oog, je oor, 
je mond, je hand, je voet. 
Bewaar je oog, je oor, 
je mond, je hand, je voet. 
Er is een Vriend die op je let 
en die luistert naar 't gebed. 
Bewaar je oog, je oor, 
je mond, je hand, je voet. 
 
Voorbede en dankzegging  
 
Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald) 
 
Zingen: Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus 
Refrein: 
Ik wil meer en meer 
gaan lijken op Jezus, 
Ik wil meer en meer 
gaan lijken op Hem. 
Ik wil meer en meer 
gaan lijken op Jezus, 
Ik wil meer gaan lijken op Hem. 
 
In alles wat ik ben 
en alles wat ik doe 
wil ik zijn zoals Jezus dat wil. 
Dus ook op elk moment 
en niet zo ‘af en toe’, 
want dat maakt een heel groot 
verschil. 
Refrein 
 
 



Ik wil graag dat de mensen 
Jezus in mij zien 
omdat ik een getuige wil zijn. 
Al ben ik nog wat jong, 
nou en! en bovendien 
is voor Jezus niemand te klein. 
Refrein 
 
Toch merk ik telkens weer 
dat ik het zelf niet kan, 
daarom geeft God zijn 
Heilige Geest. 
Hij helpt mij meer en meer 
te leven naar Gods plan, 
zonder Hem was ik nergens geweest. 
Refrein 
 
Ik wil meer gaan lijken op Hem. 
Ik wil meer gaan lijken op Hem. 
 
Zegen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


