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*** 
Welkom 
 
Zingen: Sela - Goed om hier te zijn 
Zing met ons mee en vier hoe God door mensen werkt; 
samengeroepen hier in deze kerk, 
waar wordt gedoopt, begraven en getrouwd; 
en wij belijden dat Hij van ons houdt. 
 
Verenigd met de hemel, zingen wij met één stem: 
Glorie aan de Vader, alle eer aan Hem! 
 
Het is goed om hier te zijn; 
zo goed om hier te zijn, 
want U bent in ons midden, Heer. 
Het is goed om hier te zijn 
in uw aanwezigheid. 
U bent in ons midden, Heer. 
 
Met hoofd en hart en ziel, met hoe het ons ook gaat, 
komen wij samen, hier op deze plaats. 
Met jong en oud, van ver en van dichtbij; 
iedereen welkom, dat geloven wij. 
 
Generaties mensen, 
op tal van dit soort plekken, 
ontmoeten U en leven op. 
Zij zijn ons voorgegaan. 
Wij sluiten ons bij hen aan. 
U bent van alle tijden, God. 



Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Opw. 785: Fundament (korte versie) 
Ik bouw op Jezus, anders niet;               ) 
het is zijn bloed dat redding biedt.           ) 
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;       ) 2x 
ik steun alleen op Jezus' naam.                ) 
 
Refrein: 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
(Refrein 2x) 
 
Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 
 
Zingen: Opw. 124: Ik bouw op U 
Ik bouw op U, mijn schild 
en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, 
gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 
Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer 
moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied 
van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam. 



Ik bouw op U, mijn schild 
en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, 
de huld’ is U gewijd. 
In ’t laatste uur 
zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 
In ’t laatste uur 
zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U 
die mij hebt voortgeleid. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 15: 1-12 (NBV21)  
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan Mij die 
geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, 
opdat hij meer vruchten voortbrengt. 3  Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie 
gezegd heb. 4  Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, 
kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in 
Mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in 
hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. 6 Wie niet 
in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere 
ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7  Als jullie in Mij blijven en mijn 
woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn 
Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn 
leerlingen zijn. 9  Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn 
liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de 
geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11  Dit zeg Ik tegen jullie 
om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12  Mijn gebod is dat 
jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.’ 
 
Zingen: Opw. 616: Houd me dicht bij U  
Houd me dicht bij U, 
laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
verlangend naar uw vriendschap, Heer. 
U alleen begrijpt 
wat ik nodig heb; 
uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, 
breng mij t’rug naar U. 
 
 



Refrein: 
U bent mijn doel, 
U bent mijn hartsverlangen. 
U bent mijn doel, 
houd mij heel dicht bij U. 
 
Houd me dicht bij U, 
laat me nooit meer gaan. 
Voor U leg ik mijn leven neer, 
verlangend naar uw vriendschap, Heer. 
U alleen begrijpt 
wat ik nodig heb; 
uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, 
breng mij t’rug naar U. 
Refrein 2x 
 
Preek 
 
Zingen: Opw. 802 Hier is mijn hart heer, spreek Uw waarheid 
Hier is mijn hart, Heer.       ) 
Hier is mijn hart, Heer.       ) 
Spreek uw waarheid            ) 2x 
binnen in mij.                   ) 
 
Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
Refrein 1 
 
Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 
U bent sterk. U behoudt. 
U vergeeft. U bent trouw. 
U bent licht. Schijn in mij. 
U die leeft, leef in mij. 
 
Refrein 2: 
Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 



Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
 
U bent meer dan genoeg. 
U bent hier. U bent goed. 
U bent hoop. U die redt, 
U bent al wat ik heb. 
 
Refrein 1 
 
Refrein 2 
 
Spreek uw waarheid binnen in mij. 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Opw. 427 Maak mij rein voor U 
Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud, 
en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud; 
puur goud. 
 
Refrein: 
Dwars door het vuur 
maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest 
en uw heiligheid. 
Ja, ik besluit, Jezus, 
een dienstknecht te zijn 
van U, mijn meester, 
steeds tot uw wil bereid. 
 
Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; 
heilig mij. 
Refrein 2x 
 
Collecte  
 



De kinderen komen terug van de zondagsschool (geen kinderlied)  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Opw. 502 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen (1x)  
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil ’k zijn. 
Zo dicht bij U voel ’k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
 
Refrein: 
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels o, Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil ’k zijn. 
Zo dicht bij U voel ’k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
Refrein 2x 
 
Zegen 
 
Zingen: Opw. 58: Vrede zij u 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
 

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 

Ontvangt mijn Geest, heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
 

Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 

 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


