
Liturgie voor de middagdienst op zondag 15 september 2024, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 11:30 uur Middagdienst: 16:30 uur 

Ds. A. van der Os Ds. A.C. van der Wekken 
Schriftlezing:  (HSV) 
Jeremia 29: 1-14 

Schriftlezing:  (HSV) 
Genesis 35: 16 – 29 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemengroet van vandaag gaat, als groet van de 

gemeente, naar A. Koning en worden weggebracht door G. Meijer-
Cannegieter. 

▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd de kerkelijke kassen. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en zaal 3. Het 
thema van vandaag is ‘Elia ontmoet God’ n.a.v. 1 Koningen 19: 1-16. 
 

Mededelingen D.V. 
▪ Zondag 22 september: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30 

uur en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. A.S. de Jongen voor te 
gaan. Tijdens de middagdienst hoopt ds. G. Huisman voor te gaan.  

 

Welkom 
 
Aanvangslied: Psalm 65: 1 en 2 NB 
De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich 
wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 

Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld 
verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

Stil gebed 
Woord van verwachting en groet namens God 
 
  



Zingen: Psalm 42: 1, 3 en 5 OB 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 
 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
Want ik zal Zijn Naam nog loven. 

Maar de Heer zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Schriftlezing: Genesis 35: 16 – 29 (HSV) 
 
Zingen: Psalm 68: 10 OB 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil, 
Hij schenkt uit goedheid zonder peil 
ons 't eeuwig, zalig leven. 
Hij kan en wil en zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van den dood, 
volkomen uitkomst geven. 

 
Verkondiging met als thema ‘In leven en in sterven’ 
 
Zingen: Opwekking 136: 1 en 2 (Abba, vader, U alleen) 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 

Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d’ uw’ en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

Dankgebed 
Inzameling van de gaven 



(de kinderen van de oppas en de zondagschool worden gehaald) 
 
Zingen: Onder, boven, voor en achter 
Refrein: 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is altijd bij mij. 
Onder, boven, 
voor en achter, 
God is om mij heen. 
  

Al vlieg ik met het vliegtuig  
naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland  
met een prachtig strand. 
Al loop ik naar de buurvrouw  
aan de overkant; 
ik ben nooit in mijn eentje, 
want… (Refrein) 

  
Al ga ik naar mijn oma  
met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein  
met mijn broer en zus. 

Al loop ik voor mijn moeder  
naar de brievenbus; 
God is altijd bij mij, 
dus… (Refrein) 

 
We belijden ons geloof 
 
Zingen: ELB 413: 1, 2, 3 en 4 (Lichtstad met uw paarlen poorten) 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 

Refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 

 

Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
Refrein 
 

Schoon tehuis voor moede pelgrims 
Komend uit de zand-woestijn, 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein. 
Refrein 

Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
Refrein 
 
Zegen 


