Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 29 september 2024

Welkom in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela

Morgendienst (09.30 uur) Middagdienst (14:30 uur)
Voorganger ds. J.R. Bulten Voorganger ds. J. Admiraal




Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 770 (Uw naam is Ik ben en Ik zal er zijn)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim

Uw naam is 'lk ben' en 'lk zal er zijn'

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet

Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

Refrein:

"Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'lk ben', en 'lk zal er zijn'

O Naam aller namen, aan U alle eer

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn

(refrein)

Uw naam is 'lk ben', en 'lk zal er zijn'

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Psalm 139: 1,2 NB

HEER, die mij ziet zoals ik ben, Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
dieper dan ik mijzelf ooit ken, wie weet mijn wegen zoals Gij?

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij volgt mij waar ik zit of sta. Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Wat mij ten diepste houdt bewogen, Ja overal, op al mijn wegen

't ligt alles open voor uw ogen. en altijd weer komt Gij mij tegen.

Wetslezing



Zingen: Psalm 86: 6 OB

Leer mij naar Uw wil te hand'len,

'k zal dan in Uw waarheid wand'len.
Neig mijn hart, en voeg het sadm
tot de vrees van Uwen Naam.

Gebed om opening van Gods Woord
Schriftlezing: Openbaring 2: 1-7 (HSV)

Kindermoment

HEER', mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven,
'k zal Uw Naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid.

Zingen kinderlied: Als je veel van iemand houdt

Als je veel van iemand houdt,
geef je 't mooiste wat je hebt,
da's heel gewoon.

Omdat God van mensen houdt,
gaf Hij 't mooiste wat Hij had,
zijn eigen Zoon.

(refrein)

Refrein:
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk
een mooier geschenk ken ik niet.

Als je veel van iemand houdt,
geef je 't mooiste wat je hebt,
da's heel gewoon.

En als jij de Heer vertrouwt,
leg je leven in zijn hand;

Hij is Gods Zoon.

(refrein)

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk
een mooier geschenk ken ik niet.

Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas

Verkondiging

Zingen: Gezang 476:1,4,5

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;

Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;

engel Gods uit Isrels oude dagen,

Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,

kind der maagd, Immanuel!

Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot uw verborgen tijd

blijft de bruid uw wederkomst
verwachten,

't einde van haar bange strijd.

Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,

blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.

Laat de luchters branden van uw
klaarheid,

maak uw kerk tot pijlers van uw
waarheid,

schuilplaats in de wildernis,

huis waarin uw vrede is.

Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd
geheven,

uit die hoge heilsverwachting leven,

tot zij op de jongste dag,

met U triumferen mag.



Voorbede en dankzegging

Zingen: Herstel mijn eerste liefde

Vader in de hemel

Die zoveel om mij geeft
Dat U in Uw genade

Uw Zoon gegeven heeft
Dank U voor Uw liefde
Uw eindeloze trouw

Dat ondanks al mijn falen
U zegt: "lk hou van jou".

De drukte van het leven
Trok mij met zich mee.

De liefde die vervaagde

De passie die verdween.

Ik was U niet vergeten
Maar nam de tijd niet meer
Om in uw woord te lezen
Bij U te zijn o Heer

(refrein)

Refrein:

Herstel mijn eerste liefde

Die ik ooit had voor U

Want ik wil van U houden

Nog zoveel meer dan nu.

Mijn hart moet weer gaan branden
Zoals het heeft gedaan

Vol vuur en vol van hartstocht

Die nooit meer weg zal gaan.

Vader in de hemel

Met eerbied vraag ik nu
Of U mij wilt vergeven.
Ik kan niet zonder U
Dank U voor Uw liefde
Uw eindeloze trouw.

En Vader, ik wil zeggen
Dat ik zoveel van U hou.

Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald)

Zingen: Psalm 133: 1 en 3 OB

Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samen wonen,
daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd.

't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,

de zalf, waarmee hij is aan God gewijd,

die door haar reuk het hart verblijdt.

Waar liefde woont, gebiedt de HEER' den zegen:
daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen
en 't leven tot in eeuwigheid.

Zegen

Zingen: Opwekking 346

Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,

een stralend licht

voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet

wie haar het leven geeft.

Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord

van hoop voor de volken,

een levend woord

voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet

dat U verlossing geeft.

Uw genade door ons heen.



Maak ons tot een zegening
voor de volken,
een zegening

voor de mensen om ons heen.

Tot de wereld weet
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

En bouw uw koninkrijk

in de volken,

uw wil geschied’

in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet

dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard’!

Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken,

een lied van dank

voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt

voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.



