
Liturgie voor de middagdienst op zondag 13 oktober in de 
Christelijke Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 14:30 uur
Ds. J.R. Bulten Br. B. Koerts
Schriftlezing:  (HSV)
Richteren 6: 25-32

Schriftlezing:  (HSV)
Mattheüs 6: 7-9

Mededelingen 
 Bloemengroet: De bloemengroet van vandaag gaat, als groet en felicitatie

van de gemeente, naar dhr. H.J. Geertsema en worden weggebracht door 
Jeanet Hillenga.

 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd de kerkelijke kassen.

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en zaal 3. 
Het thema van vandaag is ‘Jezus spreekt recht.’ n.a.v. Mattheüs 25: 31-40.

 King’s Kids 2024 aanmelden: Op 28, 29 en 30 oktober is het weer zo ver. 
King’s Kids 2024 in de Kiepe! Iedereen die op de basisschool zit is van 
harte welkom! Meld je snel aan op www.kingskidspekela.nl/aanmelden. 
Aanmelden kan ook op de ochtenden zelf.

 King’s Kids 2024 ondersteuning: King’s Kids wordt volledig vanuit giften 
gefinancierd. Ook dit jaar hebben wij al weer veel zakelijke en particuliere 
giften mogen ontvangen. Wilt u het werk van Stichting King’g Kids Pekela 
ondersteunen? www.kingskidspekela.nl/steunen. Liever contant geven? 
Dat kan! Neem dan contact op met Koen Sterenborg of Dennis Westra.

Mededelingen D.V.
 Zondag 20 oktober: Volgende week zondag beginnen de diensten om 

09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J.R. Bulten voor 
te gaan. 

http://www.kingskidspekela.nl/steunen
http://www.kingskidspekela.nl/aanmelden


Welkom 

Aanvangslied: Opwekking 136: 1 en 2
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Stil gebed
Woord van verwachting
Groet namens God 

Samenzang: Gezang 95: 1 en 3
Nu bidden wij met ootmoed en 
ontzag
de Vader aan, wiens naam aan elk 
geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heil'gen 
Geestes geve
en de Messias bij ons intrek neme.
Zijn liefde is de grondslag van ons 
leven,
de oorsprong van ons hart.

Gebed bij opening van de Schriften

Schriftlezing: Mattheüs 6: 7-9

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Hem nu die in ons werkt en ons 
geleidt,
die verder gaat dan al ons bidden 
reikt
en meer is dan ons diepste denken 
peilt,
zij heerlijkheid en glorie
in de gemeente die Hij heeft 
verkoren,
in elk geslacht dat van zijn naam zal 
horen,
door Jezus Christus, nu gelijk 
tevoren
en tot in eeuwigheid.

7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij 
denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.
8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u 
tot Hem bidt.
9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.



Samenzang: Psalm 115: 1 en 4 (DNP)
Niet onze naam moet lof ontvangen,
HEER;
Uw naam alleen verdient de hoogste
eer,
uw trouw en uw genade.
‘Waar is hun God dan?’ klinkt het 
wereldwijs.
De hemel is uw koninklijk paleis.
Onstuitbaar zijn uw daden. 

Verkondiging

Samenzang: Psalm 103: 3 en 5 (NB)
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de 
daden
van Hem die niet voor altijd met ons
twist,
die ons niet doet naar alles wat wij 
deden,
ons niet naar onze 
ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft 
uitgewist. 

Dankgebed
Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug in de kerk 

Kinderlied: 'God heeft een plan'
God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

De HEER kijkt naar ons om, Hij doet 
ons goed.
Hij zegent ons, zegent in overvloed
wie dankbaar met Hem leven.
De HEER die lucht en land heeft 
voortgebracht
zal trouw aan jou en aan je 
nageslacht
zijn rijke zegen geven. 

Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met 
erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van 
Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft 
genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht 
gekomen,
slechts leven op de adem van zijn 
stem. 

Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.

Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
(2x)



Geloofsbelijdenis

Slotzang: Opwekking 167
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Zegen
I

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen


