
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 20 oktober 2024 
 

Welkom in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela 
 

Morgendienst (09.30 uur) 
Voorganger ds. J.R. Bulten 

 

Middagdienst (14:30 uur) 
Voorganger ds. P.A.C. Boom 

 
 
 



Mededelingen  
 
Zingen Psalm 121: 1 en 4 NB (i.v.m. overlijden br. Raveling) 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 

De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

Mededelingen (vervolg) 
 
Zingen: Psalm 46: 1 en 3 NB  
God is een toevlucht t'allen tijde, 
die ons uit nacht en dood bevrijdde. 
Al zou de aarde ondergaan, 
wij zien het zonder vrezen aan. 
Al staat geen berg meer vast, al dreigen 
de zeeën overhand te krijgen, 
laat schuimend al hun golven slaan, 
wij zien het zonder vrezen aan. 
 

Komt en aanschouwt des HEREN daden, 
aanbidt zijn toorn en zijn genade: 
zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt, 
zijn gunst waarin gij vrede vindt. 
Hij spreekt: `Laat af, Ik ben de Here, 
de Heilige die elk moet eren.' 
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 

Stil gebed, Votum en groet 
 
Zingen: Gezang 444: 1 en 3  
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
  

Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 

Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 33: 3 en 4 DNP (Laat wie op aarde wonen beven) 
Laat wie op aarde wonen beven, 
vol eerbied en ontzag voor God: 
Hij spreekt aan woord en er is leven 
en alles staat op zijn gebod. 
Wat de volken samen 
zonder God beramen 
wordt door Hem ontkracht. 
Niets kan Hem beletten 
plannen door te zetten 
die Hij heeft bedacht. 
 

Het volk dat God vereert als koning 
is zijn gezegend eigendom. 
De HEER ziet uit zijn hoge woning 
naar alle stervelingen om. 
Wat zij overleggen, 
wat zij doen of zeggen, 
weet de HEER meteen. 
Hij die hen formeerde, 
ieder hart boetseerde, 
kijkt door mensen heen. 

 



Gebed om opening van Gods Woord 
 
Schriftlezing: Richteren 6: 33-40 (HSV) 
 
Kindermoment 
 
Zingen kinderlied: Op Toonhoogte 549 (U bent machtig, U bent groot) 
Refrein: 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
Machtiger dan een koning 
of een president. 

U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
U bent de allerbeste, 
U bent die U bent. 

 
U bent de God van hemel en aarde, 
de God van het heelal. 
De God die alles weet en ziet, 
ja, U bent overal. 
U bent mijn Vader in de hemel, 
ver weg en toch dichtbij, 
want door uw Heilige Geest 
woont U in mij. 
(refrein) 
 

U bent de God van trouw en van liefde, 
de God die eeuwig leeft. 
De God die zelfs zijn eigen Zoon 
voor ons gegeven heeft. 
Dit goede nieuws wil ik vertellen, 
ver weg en ook dichtbij. 
En ook al valt dit soms niet mee, 
U bent bij mij! 
(refrein) 

Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 305: 1  
Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als 's Heren woord weerklinkt met 
macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 

Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van 's Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 

 
Voorbede en dankzegging 
 
Zingen: Opwekking 429 (God wijst mij een weg)  
Refrein: 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 

nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 

  
 



Al moet ik door de wildernis - 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
(refrein) 
 
Zingen: Sela - Belijdenis 
U bent de God die roept, 
mijn hart en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; 
het eeuwig leven geeft. 
  

Als aan U toegewijd, 
mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer; 
dan kniel ik voor U neer. 

Ik heb jou gekozen, 
opgedragen om mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, 
ga dan in mijn Naam. 
  

Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 

Mijn Jezus, geef mij kracht, 
als ik uw hulp verwacht; 
voltooi in mij uw werk 
en maak in zwakheid sterk. 
  

Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand. 

Blijf in mijn liefde, alle dagen; 
in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in mijn Naam. 
  
 

Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
Belijden onze Heer, 
Jezus onze Heer, Jezus, amen. 

 

Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald) 
 

Zingen: Opwekking 263  
Er is een Verlosser, 
Jezus, Zoon van God. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
heilig God is Hij. 
 

Jezus, mijn Verlosser, 
niemand is aan U gelijk. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
maakt van zonden vrij. 

Refrein: 
Dank U, o mijn Vader. 
U gaf uw eigen Zoon, 
uw Geest als hulp voor ons totdat 
het werk op aarde is gedaan. 

Ja, de dag zal komen 
dat ik Jezus zie. 
Dan zal ik mijn Koning dienen 
voor eeuwig en eeuwi

 
Zegen 


