Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 27 oktober 2024

Welkom in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela

Morgendienst (09.30 uur) Middagdienst (14:30 uur)
Voorganger ds. J.R. Bulten Voorganger ds. J. Admiraal




Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 27: 1 en 7 NB

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:

het is de HEER die mij behouden zal!

O als ik niet met opgeheven hoofde

zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!

O als ik van zijn goedheid niet geloofde,

dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht!

Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!

Hij is getrouw, de bron van alle goed!

Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den HEER en houd u onversaagd.

Stil gebed, Votum en groet

Zingen: Psalm 97:6, 7 OB
Beminnaars van den HEER',
verbreiders van Zijn eer,
hoopt steeds op Zijn genade
en haat altoos het kwade.
Hij, Die in tegenspoed

Zijn gunstgenoten hoedt,
verleent hun onderstand

en redt z' uit 's bozen hand,
die op hun onschuld woedt.

Wetslezing

Zingen: Opwekking 614

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug

en een doornenkroon.

Hoor, de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisig Hem!'

Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Refrein:

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade

Gods vriend'lijk aangezicht
heeft vrolijkheid en licht

voor all' oprechte harten

ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot,
verblijdt u steeds in God,
Roemt, roemt Zijn heiligheid!
Zo word' Zijn lof verbreid

voor al dit heilgenot.

Zie het Lam aan het kruis

daar op Golgotha,

als de Koning der Joden

wordt Hij veracht.

Zie de liefde voor ons

in zijn ogen staan

als Hij roept: 'Het is volbracht'.

aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.



In het rijk van de dood En nu kom ik tot U

is Hij neergedaald. met vrijmoedigheid,

Ja, uit liefde voor ons met ontzag en respect

heeft Hij dit gedaan. kniel ik voor U neer.

Maar de steen van het graf U bent Koning en God

is nu weggehaald, tot in eeuwigheid,

Jezus leeft, U bent Jezus, de hoogste Heer.
Hij is opgestaan. (refrein)

(Refrein)

Gebed om opening van Gods Woord
Schriftlezing: Richteren 7: 1-22 (HSV)

Zingen: Psalm 33: 5 en 6 DNP

Geen koning kan de oorlog winnen Verlangend staan wij uit te kijken
dankzij een grote legermacht; naar onze redder, onze Heer.

met paarden kan hij niets beginnen, Hij is ons schild dat niet zal wijken;
al hebben ze nog zoveel kracht - in liefde ziet Hij op ons neer.

maar God zal bevrijden Al zijn zegeningen

wie zijn naam belijden. zullen wij bezingen;

Wie in hongersnood ja, Hij maakt ons blij.

hulp van Hem verwachten HEER, wil aan ons denken,

krijgen nieuwe krachten, ons uw zegen schenken.

redt Hij van de dood. U verwachten wij.

Kindermoment

Zingen kinderlied: Opwekking Kids 112
Refrein:

Hé, luister mee

naar een nieuw verhaal,

een nieuw verhaal

uit het boek van God.

Hé, luister mee

naar een nieuw verhaal,

een nieuw verhaal

uit het boek van God.




Net zoals je elke dag

je boterhammen eet

en je dat ook zeker niet
een dag of drie vergeet,

zo is het met het lezen

uit het boek van onze Heer,
je kunt er veel van leren

en zo groei je telkens weer.
(refrein)

Net zoals je elke dag

je boterhammen eet

en je dat ook zeker niet
een dag of drie vergeet,

zo is het met het lezen

uit het boek van onze Heer,
je kunt er veel van leren

en zo groei je telkens weer.
(refrein)

Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas

Verkondiging

Zingen: Opwekking 764

U zult altijd voor ons strijden;

U hebt steeds uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,

U, mijn helper en beschermer,

U, mijn redder en mijn vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Refrein:

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.

U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.

Bridge:

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;

U overwon, U overwon!

Voorbede en dankzegging

Collecte (de kinderen terug van de oppas)

Waar uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor uw troon.

Waar U bent, verstilt de onrust,

want U draagt de zegekroon.

Vul dit huis nu met uw glorie,

vul ons hart met heilig vuur.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

U bent Jezus, de Messias,

die de wereld redding biedt.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.
(Refrein)

Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.
(Refrein)



Zingen: Psalm 107: 1, 20 NB

Gods goedheid houdt ons staande Wie wijs is, zal de HERE
zolang de wereld staat! zijn goedertierenheid
Houdt dan de lofzang gaande toezingen en vereren

voor God die leven laat. de God die ons bevrijdt.

Al wie, door Hem bevrijd Want wie zijn hulp verlangt,
uit ongastvrije streken, Hem aanroept in gebeden,
naar huis werd heengeleid, verlost Hij uit de angst

zal van zijn liefde spreken. en leidt Hij tot de vrede.

Zegen



