
 
LITURGIE  

  
voor Dankdag op  

 
 woensdag 6 november 2024  

in de Christelijke Gereformeerde Kerk  
te Nieuwe Pekela 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organist: Abel Wieske 
Pianist: Koen Sterenborg 
Voorganger: Sjors Bulten 



Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Zingen: Opw. 733 (10.000 redenen tot dankbaarheid) 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein 1: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, 
prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, 
verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Heer vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
(Refrein 1) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
(Refrein 1) 
 
Refrein 2: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, 
prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, 
verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 65: 1 en 4 DNP 
Vanuit de stilte klinkt ons zingen, 
God, die in Sion woont. 
De dank voor al uw zegeningen 



ontvangt U waar U troont. 
U luistert als we tot U spreken. 
Tot U komt al wat leeft. 
De zonden konden mij niet breken, 
omdat U ons vergeeft. 
 
Met liefde zorgt U voor de akker. 
Uw beek bevloeit het land. 
U maakt de dorre aarde wakker, 
besproeit die met uw hand. 
U drenkt de voren, plet de kluiten; 
rijk zegent U het graan. 
Het jonge groen zal, niet te stuiten, 
fris op de velden staan. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 67 (HSV) 
 
Zingen: Psalm 67: 1, 2 en 3 DNP (God, geef genade, geef Uw zegen) 
God, geef genade, geef uw zegen; 
toon ons uw stralende gezicht. 
Op aarde kent men dan uw wegen; 
de wereld ziet uw reddend licht. 
 
Refrein: 
Laat elk volk U prijzen 
U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 
die U deed en doet. 
 
Laat alle volken zich verblijden 
omdat U wereldwijd regeert. 
U zult de landen eerlijk leiden; 
elk onrecht wordt door U gekeerd. 
Refrein 
 
De aarde heeft haar oogst gegeven; 
God geeft ons zegen, dag na dag. 
Ook wie in verre landen leven 
vereren Hem met diep ontzag. 
 
Verkondiging 



 
Zingen: Gezang 44: 1 en 3 
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Dankgebed 1: we danken voor de schepping, gewassen, voedsel 
 
Zingen: Psalm 145: 1, 5 NB 
O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
 
Zie, aller ogen zijn op U gericht, 
HEER, die te rechter tijd hun nood verlicht. 
Gij opent uwe hand, en al wat leeft 
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. 
Rechtvaardig is de HEER in al zijn wegen, 
in al zijn daden is Hij ons genegen. 
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; 
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming 
 
Dankgebed 2: we danken voor werk, kerk & Koninkrijk 
 
 
 



Zingen: Opw. 849 
Ik hou van U. 
Uw genade blijft me dragen; 
dag aan dag, in de palm van uw hand. 
Van de morgen tot de avond, 
als ik weer slapen ga, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Refrein 1: 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Uw zachte stem 
leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 
Heer, ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een vriend. 
Ik leef met U, in de goedheid van God. 
(Refrein) 
 
Uw goedheid is altijd bij mij, ) 
is dag en nacht bij mij.  ) 
Uw goedheid is altijd bij mij,       ) 
is dag en nacht bij mij.             ) 
Heel mijn hart en ziel               ) 2x 
leg ik voor U neer.                  ) 
Ik geef U alles, Heer!              ) 
Uw goedheid is altijd bij mij,       ) 
is dag en nacht bij mij.             ) 
(Refrein 1) 
 
Refrein 2: 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 
 
Collecte  
 
Geloofsbelijdenis  
 
 



Zingen: Psalm 92: 1 en 2 NB (Waarlijk dit is rechtvaardig) 
Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men den HERE prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 
 
Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des HEREN. 
 
Zegen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


