Liturgie voor de morgendienst op zondag 17 november 2024,

in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 16:30 uur
Ds. J.R. Bulten Ds. G. Huisman
Schriftlezing: (HSV) Schriftlezing: (HSV)

Lucas 21: 25-33
Openbaring 6: 12 — 17

Mededelingen

Bloemengroet: De bloemengroet van vandaag gaat, als groet van de
gemeente, naar fam. Kampinga-Meijer in verband met hun
huwelijksjubileum. De bloemen worden weggebracht door Ansje de Jonge
Extra boeket: Het extra boeket bloemen gaat deze maand naar Aletta van der
Werf. Bij de afkondigingen wordt u gevraagd om de bloemen weg te brengen.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de bloemencommissie.

Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de
maand. Bij het verlaten van de kerk zal er een collecte zijn voor het
onderhoud van de gebouwen.

Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het
thema van vandaag is: “Liefde is....” N.a.v. 1 Korintiérs 13: 1-13.

Mededelingen D.V.

Zondag 24 november: Volgende week zondag is het eeuwigheidszondag, de
diensten om 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. J.R.
Bulten de dienst te leiden. Tijdens de middagdienst hoopt ds. J. Admiraal voor
te gaan.

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 108: 1 OB

Mijn hart, o Hemelmajesteit, waakt op, dat niets uw klanken
is tot uw dienst en lof bereid; stuit'.

'k zal zingen voor den 'k zal in den dageraad ontwaken
Opperheer, en met gezang mijn God

'k zal psalmen zingen tot zijn eer. genaken.

Gij, zachte harp, gij schelle luit,

Stil gebed
Votum en groet




Zingen: Joh. de Heer 541
Doorgrond mijn hart,

en ken mijn weg, o Heer,
beproef m' en zie

wat niet is tot Uw eer.

Is soms de weg,

die 'k ga niet goed voor mij;
Leid m' op de eeuw'ge weg,
Heer, maak mij vrij!

Wetslezing

Zingen: Psalm 139: 1, 14 NB

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gebed om opening van Gods Woord

O. Heer. heb dank

'k mag toch de Uwe zijn.

Uw dierbaar bloed

wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur,

opdat 'k mij niet meer schaam;
'k Wil leven Heer,

tot eer van Uwe naam.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij

mij schaadt en leidt aan U voorbij.

O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Schriftlezing: Spreuken 4: 20-23 (NBV21) en Mattheiis 11: 20-30 (HSV)

Kindermoment

Zingen kinderlied: Kinderopwekking 73: Ik heb een plekje voor Jezus

Ik heb een plekje voor Jezus.

De deur zet ik open voor Hem.
Hier in mijn hart mag Hij wonen.
Hij weet zo precies wie ik ben.

Ik heb een plekje voor Jezus.

Hij vindt me beslist niet te klein.
Hij maakt het vrolijk van binnen.
Wat vuil is dat kan er niet zijn.

Refrein: Kom bij me binnen, Heer Jezus,

Jezus, Jezus.
Kom bij me binnen, Heer Jezus.
Ja, U bent welkom, Heer.

(refrein)

Kom bij me binnen, Heer Jezus,
Jezus, Jezus.

Kom bij me binnen, Heer Jezus.
Ja, U bent welkom, Heer.



Heb jij een plekje voor Jezus?
Precies wie je bent is okee.

Doe dan je hart voor Hem open.
En zing het gewoon met me mee.

(refrein)

Kom bij me binnen, Heer Jezus,
Jezus, Jezus.

Kom bij me binnen, Heer Jezus.
Ja, U bent welkom, Heer.

Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas

Verkondiging: Het hart van onze Heiland (PPT)

Zingen: Opwekking 11
Jezus sprak hier op aard’:
Mensen kom tot Mij.

Dat is Mij alles waard,

Ik maak waarlijk vrij.

Stel niet uit. Zeg tot Hem:
Wees nu ook mijn Heer.
Luister steeds naar zijn stem,
Hij geeft leven weer.

Voorbede en dankzegging

Refrein:

Er is een Heer, er is een Heer,
er is een Heer, er is een Heer.
Alleen Hij wacht,

totdat Hij ook voor jou
zorgen mag.

Spoedig komt Christus weer.
Heel de schepping buigt

vol ontzag zich terneer.

Hij is aller Heer.

Zingen: Psalm 62: 1 en 5 NB (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer)

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik
bouwen.

Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons
allen.

Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald)



Zingen: Opw. 520: Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

Wees mijn verlangen,
o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen

in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten
op U zijn gericht;
wakend of slapend,
vervuld van uw licht.

Geef mij uw schild

en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden
bereid.

Wees als een burcht,

als een toren van kracht,

wijs mij omhoog

waar uw liefde mij wacht.

Hemelse Koning,

die het kwaad overwon,
als ik daar kom

in het licht van uw zon,
Stralend van vreugde,
getooid als een bruid,

Zegen

Geef mij uw wijsheid,
uw woorden van eer,
dat ik in U blijf

en U in mij Heer,

U als mijn Vader

en ik als uw kind
datin uw armen
geborgenheid vindt.

Wat baat mij rijkdom
of eer van een mens:
bij U te wonen

is al wat ik wens,
met als beloning

dat ik op U lijk;
hemelse Koning,

pas dan ben ik rijk.

gaat mijn verlangen
nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde,
getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen
nog meer naar U uit.



