
Liturgie voor de morgendienst op zondag 24 november 2024, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 14:30 uur 

Ds. J.R. Bulten Ds. J. Admiraal 
Schriftlezing:  (HSV) 
Openbaring 2: 12-17 

Schriftlezing:  (HSV) 
Genesis 13 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: Vandaag is het eeuwigheidszondag. Voor in de kerk staat een 

bloemstuk met verschillende kleine bloemstukjes. De kleine bloemstukken 
mogen de nabestaanden, van de gemeenteleden die we herdenken, 
meenemen. 

▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 

▪ Collecte voor onderhoud: Vandaag week is het de laatste zondag van de 
maand. Bij het verlaten van de kerk zal er een collecte zijn voor het 
onderhoud van de gebouwen. 

▪ Collecte voor de zending: Volgende week is het de eerste zondag van de 
maand. Bij het verlaten van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vandaag is: “De liefde is zo sterk als” N.a.v. Hooglied 8: 6-7. 
 

Mededelingen D.V. 
▪ Zondag 24 november: Volgende week zondag, eerste advent, beginnen de 

diensten om 09.30 uur en om 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. W.J. 
van de Velde voor te gaan. 

 

Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 73: 9 en 10 NB Nu blijf ik bij U voor altijd 
Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 

Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

Stil gebed 
Votum en groet 
 
  



Zingen: Sela – Maranatha 
Wanneer komt de dag? Wanneer, o 
God, 
zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 
Komt de tijd dat alles anders wordt, 
er geen tranen en geen rouw meer 
zijn? 
 

Iedereen zal zien hoe Jezus komt 
op de wolken met bazuingeschal. 
Vol van luister, stralend als de 
zon; 
Heer, hoe lang nog voor U 
komen zal? 

Heel mijn hart juicht als ik U 
ontmoet! 
Wat een vreugde dat U bij mij 
blijft, voorgoed. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, 
kom! 
 

Heer, wij zien met groot 
verlangen uit 
naar het eeuwig koninkrijk van 
God. 
Waar uw kerk zal stralen als uw 
bruid; 
met haar bruidegom verenigd 
wordt. 

Hef je handen op en kijk omhoog. 
Prijs de Heer, aanbid hem met 
ontzag, 
met een brandend hart vervuld 
van hoop. 
Jezus komt. Er is een nieuwe dag! 
 

Niets is beter dan bij U te zijn. 
Wat een vreugde om te leven 
zonder pijn. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

 
Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 63: 1 en 3 NB: Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat 
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
naar U, Heer, strekt zich mijn 
verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt, - 
schenk Gij mijn leven nieuwe 
krachten. 

Wanneer ik wakend in de nacht 
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 
Waar zich uw vleugels breed 
ontvouwden, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
door uw hand word ik vastgehouden.

 
 
Gebed om opening van Gods Woord 



Schriftlezing: Openbaring 2: 12-17 (HSV) 
 
Kindermoment 
 
Zingen kinderlied: Op Toonhoogte 514: Ik ben veilig in Jezus’ armen  
Refrein: 
Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Er is nergens een plek waar ik 
zo veilig ben. 
  

Ben ik soms eenzaam en 
heb ik verdriet. 
Is het soms net 
alsof niemand me ziet. 
Net of er niemand meer is 
die me mist. 
Dan mag ik weten dat Jezus er is. 

  
(refrein) 
Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Er is nergens een plek waar ik 
zo veilig ben. 
  

Als ik door anderen soms 
wordt gepest. 
Zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet 
bij de rest'. 
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn Vriend 
en ik hoor bij Hem. 

  
(refrein) 
Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Er is nergens een plek waar ik 
zo veilig ben. 

(laatste keer refrein: 
Jij bent veilig in Jezus' armen...) 
 
 
  

 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging: ‘Een witte steen en een nieuwe naam’ 
 
Zingen: Weerklank 90: 4, 5, 6 (melodie: Psalm 93)  
Bekeer u, want als gij nalatig zijt, 
dan kom Ik zelf, dan voert Mijn zwaard 
zijn strijd. 
Wie oren heeft, hoor hoe de Geest 
getuigt, 
opdat een ieder voor Mijn wil zich 
buigt. 

Wie overwint, eet tot in eeuwigheid 
de ware spijs die Ik hem heb bereid. 
Ik geef het manna dat verborgen is, 
het hemels brood, dat brood des 
levens is. 
 

 



Wie overwint, ontvangt een witte steen 
met nieuwe naam, bekend aan hem alleen. 
Wie hier volhardt in strijd en druk en hoon, 
wordt door Mij met het eeuwig heil beloond. 
 
Noemen van de namen van hen die ons zijn ontvallen 
 
Zingen: Sela – De namen van de mensen die we missen 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
 
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
  
God, U kent de namen van de mensen die we missen. 
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 
 
Wie huilt er onze tranen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 
Christus, Hij alleen! 
 
Voorbede en dankzegging 
Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald) 
  



Zingen: Opw. 213: U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald' een engel af, 
heeft de steen genomen 
van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen 
weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zegen 


