
Liturgie voor de middagdienst op zondag 15 december 2024, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 14:30 uur 

Ds. J.R. Bulten Ds. J.R. Bulten 
Schriftlezing:  (NBV21) 
Micha 5: 1-4 

Schriftlezing:  (HSV) 
Openbaring 5 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar 

mevrouw A. Westra-Veenema en worden weggebracht door Neeltje Volders 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 

thema van vandaag is: “Micha profeteert over een leider die uit Betlehem 
komt” n.a.v. Micha 1:1 – 5:4. 
 

Mededelingen D.V. 
▪ Zondag 22 december: Volgende week zondag, vierde advent, begint de 

morgendienst om 09.30 uur. Tijdens deze dienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te 
gaan. ’s Middags vieren wij, samen met de zondagsschool het kerstfeest. De 
zondagsschool organiseert een herderstocht. U bent van harte welkom! De 
eerste groep vertrekt om 16.00 uur, dus wees uiterlijk 15.45 uur aanwezig in 
het kerkgebouw. Tijdens de tocht horen we het kerstverhaal en zingen we 
samen. Bij slecht weer vieren we kerst met een eenvoudige dienst in de kerk. 
Na afloop is er iets te drinken bij de kerk. 

 

Mededelingen en welkom 
 
Zingen: Psalm 141: 1 en 2 NB (U Heer, roep ik, U geldt mijn smeken) 
U, HEER, roep ik, U geldt mijn 
smeken, 
snel mij te hulp en hoor mij aan, 
U roep ik, wil mij gadeslaan, 
laat mij uw bijstand niet ontbreken. 
 

Laat, HEER, mijn gebed en mijn 
handen 
geheven zijn, tot U gericht 
als reukwerk voor uw aangezicht, 
als offers die des avonds branden. 

Stil gebed 
Votum en groet 
 
  



Zingen: Gezang 125: 2, 3, 4 (O kom, Gij wortel Isaï) 
O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 

O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 

Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Openbaring 5 (HSV) 
 
Zingen: Weerklank 91: 1, 2 en 5 
Wie is het waard de rol te nemen 
die het heil voor ons omsluit? 
Wie kan zeven zegels breken, 
zeggen wat de Schrift beduidt? 
Niemand heeft erin gekeken, 
niemand legt de toekomst uit. 
 

En is waard het boek te lezen 
staande voor Gods hoge troon: 
slechts de leeuw die lam wil wezen, 
koning met een doornenkroon - 
Hij, verrezen, zal genezen; 
wie een slaaf was, werd een zoon! 

Zie, het boek van Gods historie 
is ontsloten, en het wacht 
tot het volk van zijn victorie 

zingen zal uit alle macht: 
Lof, aanbidding, wijsheid, glorie, 
zij het lam, voor ons geslacht! 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 89: 3 en 6 NB 
Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor. 
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 
Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in 't licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 
 
  



Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, 
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede. 
 
Dankgebed 
Collecte (onder voorspel) 
 
Zingen: Opwekking 263 (Er is een Verlosser) 
Er is een Verlosser, 
Jezus, Zoon van God. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
heilig God is Hij. 
 

Jezus, mijn Verlosser, 
niemand is aan U gelijk. 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
maakt van zonden vrij. 

Dank U, o mijn Vader. 
U gaf uw eigen Zoon, 
uw Geest als hulp voor ons totdat 
het werk op aarde is gedaan. 
 

Ja, de dag zal komen 
dat ik Jezus zie. 
Dan zal ik mijn Koning dienen 
voor eeuwig en eeuwig. 

Kinderen terug van zondagsschool (tijdens naspel) 
 
Zingen kinderlied: projectlied zondagsschool 
De wijzen uit het oosten 
en de herdertjes bij nacht, 
volgen allemaal een ster. 
Een teken van Gods macht. 
 
 
 

Refrein: 
Kom wij gaan, 
kom wij gaan. 
Kijk eens hoe die sterren staan. 
Kom wij gaan, 
kom wij gaan. 
Een koning komt eraan 

 
Waar is hij te vinden, 
Hij is niet in een paleis. 
Nee, Hij is in Betlehem, 
we gaan meteen op reis. (refr.) 
 
Geloofsbelijdenis 
 
  



Zingen: Psalm 98: 1 en 2 NB 
Zingt een nieuw lied voor God 
den HERE, 
want Hij bracht wonderen tot 
stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den HEER, Hij 
openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid 
ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God 
aanschouwd.

 
Zegen 


