Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 22 december 2024

Welkom in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela

Middagprogramma

Morgendienst (09.30 uur)
Herderstocht (16.00 uur )

Voorganger ds. J.R. Bulten
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Welkom en mededelingen
Aansteken 4¢ adventskaars

Zingen: Gezang 124:1,3,4,5
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,

is Christus, 't eeuwig licht!

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Psalm 98: 3 en 4 NB
Laat heel de aard' een loflied wezen,

de psalmen gaan van mond tot mond.

De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

Wetslezing

Zingen: Psalm 130: 1, 2 DNP
Vanuit het diepe duister

vind ik geen uitweg, HEER.

Ik schreeuw om redding; luister,
geef aandacht, reageer.

U kent mijn hele leven,

mijn zondige gedrag.

Toch wilt U steeds vergeven.
Uw naam verdient ontzag!

Gebed om opening van Gods Woord
Schriftlezing: Genesis 3: 1-24 (HSV)

Kindermoment

Zij, die gebonden zaten

in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Laat alle zeeén, alle landen

Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,

de bergen jubelen het uit.

Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Ik blijf de HEER verwachten,
mijn ziel ziet uit naar Hem.

Zijn woord vult mijn gedachten;
ik hunker naar zijn stem.

De HEER laat van zich horen,
blijf hopen, Israél!

Eens zal de morgen gloren

van redding en herstel.



Zingen kinderlied: Op Toonhoogte 422 (Zijn naam is Jezus) piano
Zijn naam is Jezus.

Jezus is Zijn naam.

Hij is de Redder die God aan de wereld geeft.

Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.

Zijn naam is Jezus.

Voor dit kleine kindje buigen wij ons neer.
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.

Zijn naam is Jezus.

Jezus is Zijn naam.

Hij is de Redder die God aan de wereld geeft.
Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.
Zijn naam is Jezus.

Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas

Verkondiging

Zingen: Gezang 66: 1,3 en 6
Mijn ziel verheft Gods eer;

mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,

die, in haar lage staat,

zijn dienstmaagd niet versmaadt,

maar van zijn gunst doet roemen.

Hij trok zich Isrel aan,

Hij laat niet hulploos staan

die Abrams troost verwachten.
Groot en in eeuwigheid

is Gods barmhartigheid

voor duizenden geslachten!

Voorbede en dankzegging

Zingen: Gezang 127:1en 3
Gaat, stillen in den lande,

uw Koning tegemoet,

de intocht is ophanden

van Hem die wondren doet.
Gij die de Heer verwacht,

laat ons voor alle dingen

Hem ons hosanna zingen.

Hij komt, Hij komt met macht.

Hoe heilig is zijn naam!

Laat volk bij volk tesaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid

voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten.

Hoort toe, gij zwaarbeproefden,
uw Koning is niet ver!

Voor wie in 't duister toefden,
rijst nu de morgenster.

De Heer geeft in de nood

zijn wonderbare bijstand;

Hij slaat de laatste vijand,

Hij overwint de dood.



Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald)

Zingen: Sela - Kerstnacht boven Bethlehem piano
In de kerstnacht boven Bethlehem,

sprak een engel uit de hemel.

En hij maakte daar goed nieuws bekend:

God is hier, zijn naam is Jezus!

En opeens was daar een eng’lenmacht.

Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen

ons vandaag opnieuw omgeven.

Laat de echo van hun lofgezang

blijven klinken in ons leven.

Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein

voor de God, die zelf een kind werd?

Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.

Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Zegen



