
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 19 januari 2025 
 

Welkom in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela 
 

Morgendienst (09.30 uur) 
Voorganger ds. J.R. Bulten 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
Voorganger ds. J.R. Bulten 

 
 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 328: 1 en 3 (Here Jezus, om Uw woord) 
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
  
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 17: 3 OB (Ik zet mijn treden in Uw spoor) 
Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
opdat mijn voet niet uit zou glijden. 
Wil mij voor struikelen bevrijden 
en ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
omdat G', o God, mij altoos redt. 
Ai, luister dan naar mijn gebed 
en neig Uw oren tot mijn klachten. 
 
Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 119: 1 en 3 NB (Welzalig wie de rechte wegen gaan) 
Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
U dank ik, HEER, in opgetogenheid. 
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 
U wil ik, die de allerhoogste zijt, 
in alles volgen, niets voor U verhelen. 
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 
 



Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 1: 44-52 (HSV) 
 
Kindermoment 
 
Zingen: Opwekking 518 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
(refrein) 

Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
(refrein) 

  
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, 
elke dag. 

  
Verkondiging: 
 
Zingen: Joh. de Heer 258: 1, 2, 4 (Kom in mijn hart, Heer Jezus) 
Kom in mijn hart, kom in mijn hart, 
o kom in mijn hart, Heer Jezus. 
Breng keer op keer 
Uw ware leer 
opnieuw in mijn hart, Heer Jezus. 
 

Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart, 
o, blijf in mijn hart, Heer Jezus. 
Blijf op mijn vraag 
vanaf vandaag 
voorgoed in mijn hart, Heer Jezus. 

 
Woon in mijn hart, woon in mijn hart, 
o, woon in mijn hart, Heer Jezus. 
Hier is Uw huis, 
Uw eigen thuis, 
ja, hier is mijn hart, Heer Jezus. 
 
Gebed 
 



Zingen: Nieuwe Liedboek 837: 1 en 4  
Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
     
Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 
 
Collecte (kinderen komen terug) 
 
Zingen: Opwekking 214: 1, 3, 4 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk're dal ligt achter mij, 
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
(refrein) 
 

Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 

Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 
(refrein) 
 

Ik wandel in het licht met Jezus, 
o, mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt te midden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. 
(refrein) 

Zegen 


