
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Liturgie voor de dienst op zondagmiddag 19 januari 2025 
 

Welkom in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela 
 

 Middagdienst (14:30 uur) 
Voorganger ds. J.R. Bulten 

 
 
 



Mededelingen en welkom 
 
Zingen: Psalm 119: 2 en 12 NB  
Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 
opdat wij die met ijver onderhouden. 
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 
 
Ik klem mij vast aan uw getuigenis. 
O HEER, laat niet vergeefs mij op U hopen! 
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, 
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, 
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. 
Ik zal de weg van uw geboden lopen. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 139: 1 en 14 OB  
Niets is, o Oppermajesteit, 
bedekt voor Uw alwetendheid. 
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân, 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
wat ik beraad of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 
 

Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER'! 
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m' en zie of mijn gemoed 
iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, 
en doe mij toch met vaste schreden 
den weg ter zaligheid betreden. 

Gebed 
 
Schriftlezing: 2 Samuël 11 (HSV) en HC Zondag 41 (PPT) 
 
Zingen: Opwekking 427
Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud, 
en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud; 
puur goud. 
(refrein) 

Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; 
heilig mij. 
(Refrein 2x) 

 
Refrein: 
Dwars door het vuur 
maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest 
en uw heiligheid. 

Ja, ik besluit, Jezus, 
een dienstknecht te zijn 
van U, mijn meester, 
steeds tot uw wil bereid. 



 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 51: 1 DNP en vers 5 NB  
Heb medelijden God! Ik roep U aan 
omdat uw hart gevuld is met genade. 
Wis alle schuld weg, al mijn slechte daden. 
Mijn zonden blijven mij voor ogen staan. 
Wat ik gedaan heb is ontstellend slecht; 
ik heb mij tegenover U misdragen. 
Welk vonnis U ook velt, het is terecht. 
Ten einde raad wil ik vergeving vragen. 
 
Schep in mij, God, een hart dat leeft in &#39;t licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Opwekking 811 
Was mij witter dan sneeuw, 
was mij schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, 
heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw. 
 

Refrein: 
Laat mij weer juichen, 
weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor uw aangezicht. 
Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

Was mij witter dan sneeuw, 
maak mij sterk door uw Geest. 
Schep een zuiver hart diep in mij. 
Laat mij dicht bij U zijn. 
U alleen, Heer, geneest. 
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. 
 
Refrein: 
Laat mij weer juichen, 
weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor uw aangezicht. 
Laat mij weer juichen, 
weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor uw aangezicht. 



Was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
 
Was mij witter dan sneeuw, 
was mij schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, 
heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw. 
 
Collecte (onder voorspel) 
 
Kinderen terug van zondagsschool (tijdens naspel) 
 
Zingen kinderlied: De Here zegent jou (piano) 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht 
over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan je geven. 
 

De Here zegent u 
en Hij beschermt u, 
Hij schijnt zijn licht 
over uw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn, 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Opwekking 428 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die ’t niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ’k zien. 
 

Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook als ik mij tot Hem keer 
dat God mij nooit verlaat. 

Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 
 

Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 

 
Zegen 
 


